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3 + 5 25 Jaar Radio 9 - een mijlpaal !!! – Laura Posch

6 - 7 Radio 9 wordt gewaardeerd… – Jan Ruig en Nils Römer
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18 Herinneringen aan Radio 9 – Paul Möhlmann en Eelkje de Vries

19 Radio 9… – Rob Meerhof

20 - 21 Ik kan met trots terug zien op mijn leven! – Joop Koekkoek

22 - 23 Herinneringen aan Radio 9 – Kristof Rutsaert

26 - 27 Gina de Boer duikt in haar herinneringen… – Milou Mulder

27 Dit kunnen wij ook! – Martijn Kikstra & Branco de Boer

28 …Vanaf dag 1 trouwe luisteraars… – Milou Mulder

29 Oostzaanse SOK óók 25 jaar jong… – Ria Bisseling

30 Grote Kerk Oostzaan en Radio 9… – Dik de Vries en Ton Senf

31 Radio 9 en het Witte Kerkje… – Jaap den Hertog

33 Teun Flens kijkt terug op 25 jaar Radio 9 – Teun Flens

34 - 36 Radio 9 had veel vreemde kostgangers – Jack Woestenberg van Dalen

37 Lieve luisteraars van Radio 9 Oostzaan – Nick Velderman

38 - 39 Radio 9 Prijspuzzel

40 - 41 Het College en Radio 9… – José Goddard

44-46 Jong op Negen – ontstaan en hoe het verder ging… – Tim Koopmeiners

47 Een open deur in een open kerk… – Ds. Sjaak Visser

50 - 51 25 Jaar Radio 9! - dat verdient een felicitatie – Rodney Deurhof

51 - 53 Radio 9 en ik… – Laura Posch

54 En zij allen steunen Radio 9 Oostzaan…

Van de Redactie…
 
Vijfentwintig jaar geleden, oktober 1998, Radio 9 ging voor 
het eerst de lucht in. Wat velen zagen als een experiment, 
waarvan sommigen dachten dat dit maar een kort leven 
beschoren zou zijn, was een feit. Zo is het ook nog 25 jaar 
daarna. 

Chris Daemen en Anneke Boon, beiden pioniers van het 
eerste uur, zullen waarschijnlijk nooit bevroed hebben dat 
Radio 9 zo'n vlucht zou nemen en nog steeds bestaat.
Wat, zoals gezegd, min of meer als een experiment begon, 
is vandaag niet meer weg te denken uit alles wat zich in en 
rondom Oostzaan afspeelt. Radio 9 maakt, zoals voorzitter 
Jan Ruig het altijd zo plastisch weet te zeggen, deel uit van de 
haarvaten van Oostzaan.

Niets is minder waar…
In de kwart eeuw van haar bestaan heeft Radio 9 zich 
bewezen. Grote scharen luisteraars nemen de dagelijkse 
programma's tot zich. Een reeks van presentatoren brengt 
dag in dag uit mooie en bijdetijdse onderwerpen voor het 
voetlicht. En als het aan die grote schare van medewerkers 
en vrijwilligers ligt, zijn dit nog maar de eerste 25 jaar.

Tijden veranderen, dat gaat ook aan Radio 9 niet voorbij. 
De politiek bemoeit zich danig met de mediawereld, terecht. 
Naast de oude-, hebben nieuwe vormen van communicatie 
zich aangediend. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, 
Pinterest, X (Twitter), Snapchat en TikTok., Influencers en wat 
dies meer zij bestoken ons van alle kanten. We worden met 
nieuws (echt en vals) om de oren geslagen - ook wij kunnen 
daar niet aan ontkomen.

De rijksoverheid zegt daarover “Wat we in de media 
zien, horen en lezen, heeft invloed op ons beeld van de 
wereld. Daarom moeten er onafhankelijke media zijn, die 
niet door overheid of commercie worden beïnvloed. Ook 
moet televisie, radio, kranten en internet voor iedereen in 
Nederland toegankelijk zijn”.

Lees verder op pagina 54

http://www.radio9oostzaan.nl
mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
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Een mijlpaal, ja zeker - maar niet alleen 
25 jaar Radio 9 ‘in de lucht’, namelijk 
ook bijna 25 jaar Radio 9 ‘op papier’ - het 
Radio 9 MagaZine.

Ooit begonnen eind 1999 door Jan de Waal 
en mijzelf, op verzoek van Chris Daemen. 
Toen nog een simpel A4-tje, met daarop 
alleen de dagelijkse programmering. 
Getypt, zwart/wit gekopieerd en 
gevouwen tot een zgn. 3-luik (zodat 
het toch nog ‘wat leek’). Simpel, maar 
doeltreffend. 

Het jaar daarop al geen A4-tje meer, maar 
dit keer reeds een eenvoudig MagaZine 
in kleur met een foto van Chris op de 
voorkant en gedrukt in een oplage van 250 
stuks bij Drukkerij Nuance in Zaandam. 
En met deze druk van dit eenvoudige 
Radio 9 MagaZine-in-kleur werd Drukkerij 

Nuance ook meteen onze sponsor van het 
Radio 9 MagaZine en heeft dit maar liefst 
23 jaar volgehouden!

Maar waarom nu juist dat eerste ‘Radio 9 
blaadje’ en het tegenwoordige 56 pagina’s 
tellende MagaZine...? Welnu, Chris 
had een vooruitziende blik en meerdere 
plannen voor onze lokale omroep. 
Daarom kregen Jan en ik van hem 
tevens het verzoek om voor Radio 9 een 
donateursactie te bedenken, zodat Radio 9 
binnen afzienbare tijd zou kunnen rekenen 
op de steun van donateurs binnen- en 
buiten Oostzaan. 

En voor hen was dus in eerste instantie 
dit Radio 9 blaadje en latere Radio 9 
MagaZine bestemd. En die donateursactie 
– welnu, dat lukte.

Lees verder op pagina 5

25 jaar Radio 9 – een mijlpaal !!! 



Niet alleen trotse Hofleverancier, maar ook reeds

25 jaar
trouwe sponsor van Radio 9 Oostzaan…

Dank jullie wel !!!

Bestuur en vrijwilligers van Radio 9 Oostzaan
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POELIER RUIG
ZUIDEINDE 235
1511 GE OOSTZAAN
WWW.RUIG.NL

Aan de smaak van het vlees op
je bord merk je direct of het dier
een goed leven heeft gehad.
Of je nou kiest voor wild uit de
vrije natuur of vlees van de
boerderij: respect voor het dier
én het ambacht kun je proeven.
 
Bezoek onze winkel of kijk op 
www.webpoelier.nl en ontdek 
zelf het verschil.
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Binnen circa twee jaar konden we rekenen 
op de steun van zo’n 160 donateurs en in 
de loop der jaren breidde zich dit gestadig 
uit. En natuurlijk werd ook de oplage van 
het Radio 9 MagaZine, als maar groter…
Chris ontving er zelfs van het 
Commissariaat voor de Media en de 
OLON (Overkoepelende Organisatie van 
Lokale Omroepen) een complimentje voor 
en daar was hij apetrots op!

Radio 9 wist zich binnen Oostzaan en 
de regio een vaste plek in de harten van 
vele trouwe luisteraars te veroveren. 
Ook hebben- en hadden we vele trouwe 
vrijwillige medewerkers, waarvan we 
echter van een toch wel flink deel in 
de loop der jaren wegens overlijden 
gedwongen afscheid moesten. Namen 
noemen doe ik hier liever niet, want je 
vergeet er zo gemakkelijk een paar, maar 
de meesten onder ons weten wel wie ik 
bedoel…

Mede dankzij de ideeën en doorzettings-
vermogen van Chris Daemen en Anneke 
Boon en gesteund door vele trouwe 
vrijwilligers is er in Oostzaan een lokale 
omroep ontstaan en uitgegroeid waar we 
trots op kunnen zijn. Radio 9 weet zich 
gesteund door niet alleen het College en 
de Gemeenteraad van Oostzaan, maar 
zeker ook door het overgrote deel van de 
Oostzaners, de Oostzaanse middenstand 
en de Oostzaanse bedrijven.
En daar zijn wij, de tegenwoordige 
vrijwilligers, enorm trots op!

Graag verzorgen wij daarom voor u, de 
luisteraars, nog vele jaren informatieve, 
muzikale en gezellige radio vanuit het 
Hart van Oostzaan, Radio 9 !!! 

Laura Posch

25 jaar Radio 9 – een mijlpaal !!! 

Anneke Boon Chris Daemen
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Radio 9 wordt gewaardeerd in Oostzaan 
                    en in de regio…
Van de Voorzitter en de Hoofdredacteur…

Maar ook ‘wereldwijd’ krijgen we steeds 
meer trouwe luisteraars, dit is voor ons 
namelijk merkbaar en meetbaar aan de 
mate waarin onze live stream (te vinden 
op www.radio9oostzaan.nl) benut wordt.

Welnu, voor al onze trouwe luisteraars en 
supporters hebben we goed nieuws, want 
22 juni 2023 kregen we de verheugende 
mededeling van het Commissariaat van 
de Media dat onze zendvergunning weer 
voor vijf jaar verlengd is. Dit op aangeven 
van- en na een unanieme beslissing door 
de Oostzaanse Gemeenteraad !!!
Dank voor dit vertrouwen in ons…

Trouwens, steeds meer organisaties 
en verenigingen van binnen en buiten 
Oostzaan, maar ook jongere en oudere 
luisteraars, weten de weg naar onze studio 
te vinden en komen spontaan binnen voor 
een bezoekje, een bakkie koffie of een 
interview. En daar zijn we blij mee. 

Het blijkt wel dat Radio 9 inmiddels veel 
verder reikt dan alleen in Oostzaan. Steeds 
meer luisteraars uit onze regio weten ons 
inmiddels te vinden en stemmen steeds 
vaker af op Radio 9; niet alleen via de FM, 

maar zeker ook via onze live stream.
Zo hebben we onder tussen bijvoorbeeld 
ook trouwe luisteraars in Zaandam, 
Koog a/d Zaan, Zaandijk, Krommenie, 
Wormerveer en Assendelft.
Hoe we dit weten? Wel, zij bellen 
regelmatig met de studio voor een 
verzoekje – vandaar.

Sinds het verplaatsen van onze zendmast/
antenne en zender naar de KunstGreep is 
de FM-ontvangst vele malen verbeterd en 
is er veel minder zenderuitval omdat we 
geen gebruik meer hoeven te maken van 
de kwetsbare Ziggo-kabel.
Heel plezierig.

In samenwerking met een aantal partners 
in de regio, werken we toe naar een 
streekomroep – dit om zo een groter 
gebied te kunnen voorzien van allerlei 
nieuws en informatie over theater, natuur 
en muziek. 
Zodra we hier meer concreet nieuws over 
hebben, zullen we u dit zeker laten weten.

Eén van onze doelen voor de toekomst is 
om ook te gaan uitzenden via DAB+.
Echter, voor ons is het wachten hiertoe 
op de toestemming van de overheid, 
helaas…

Het streven van Radio 9 is bovendien 
om via en door onze uitzendingen en 
programma’s een zo groot mogelijk deel 
en diversiteit binnen onze samenleving te 
bereiken en te betrekken bij het alledaagse 
gebeuren binnen en buiten Oostzaan 
en onze verdere regio. Dit bijvoorbeeld 
middels regelmatig terugkerende 

http://www.radio9oostzaan.nl
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programma’s over allerlei onderwerpen, 
zoals kunst, sport, dier en natuur, jeugd, 
senioren en allerlei gebeurtenissen 
zowel binnen als buiten ons dorp, maar 
natuurlijk ook nationaal en internationaal 
– kortom voor jong en oud en alles 
daartussen.

Met andere woorden, onze luisteraars 
te verbinden door onze diversietijd aan 
interviews en natuurlijk muziek. Gebleken 
is wel dat de 70 en 80-er muziek, big 
band orkesten, elke avond uurtje Rock & 
Roll en dagelijks Nederlandstalig in de 
breedste zin gepresenteerd door onze 
creatieve medewerkers, goed ligt bij onze 
luisteraars. En ja zeker, óók bij diegenen 
die via onze stream ‘aan de andere kant 
van de wereld’ naar ons luisteren.

Ons 25 jarig jubileum vieren we graag 
samen met u op zondag 8 oktober a.s. 
– live in- en vanuit de TryOut en het 
Atrium in de KunstGreep en natuurlijk 
ook via een live uitzending van dit alles via 
Radio 9 Oostzaan. Mogen we u dan ook 
verwelkomen…

En daarna op naar 30 jaar Radio 9 – 
wat zullen de volgende vijf jaar ons 
brengen…?

Radio 9 wenst u in ieder geval veel 
luisterplezier !!!

Jan Ruig en Nils Römer
(respectievelijk voorzitter en 
hoofdredacteur Radio 9).
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Hans Admiraal
Karin Bakker
Dick de Boer 
Wim de Boer

Rob IJlstra
Adrie Klaver
Ap Massink

Milou Mulder

Laura Posch
Nils Römer
Karel Roverts
Dirk Taams
Eleonora Vonsée 
Jan de Waal
Edwin Waagmeester
Jaap Westerneng

Welkom bij Radio 9 Oostzaan

*) 'Daar is de koffie!'
presentatie, techniek en redactie:

Medewerkers variëren per uitzending/weekdag.

Natuurlijk altijd ruimte voor interviews, live in de studio of via de telefoon
Studio Radio 9 

T: 075 - 77 100 33

  info@radio9oostzaan.nl
  In de ether 106.4 FM

  http://www.radio9oostzaan.nl/stream
   

Luister ook eens in de nachtelijke uren naar onze herhalingen.
We zien graag uw reactie en/of bericht tegemoet.

 
Mail ons: hoofdredacteur@radio9oostzaan.nl of info@radio9oostzaan.nl

Radio 9 heeft zich tot doel gesteld om alle richtingen van onze samenleving
te kunnen belichten door middel van onze uitzendingen. 

De bekende Haarvaten:
Niet alleen muziek, maar Radio 9 opent ook graag de deuren voor doelgroepen in alle richtingen,

kunst, ondersteuning vrijwilligers waar mogelijk, interviews, activiteiten, ouderen, jongeren,
luisteraars met een handicap, nationaliteiten, starters, lokale bedrijven, studenten…

 
Kortom, iedereen binnen onze samenleving!

Radio 9 bereikt steeds meer luisteraars, zowel via internet als de ether.

mailto:hoofdredacteur%40radio9oostzaan.nl?subject=
mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
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Waarmee het allemaal begon…

maandag
00.00 - 07.00 Vinyl FM
 De hits van vroeger, zoals we Vinyl kennen.

07.00 - 08.00 70's at 7
 Dick de Boer mixt de gouden hits uit de     
 woelige 70'er jaren, al jaren een begrip.

08.00 - 09.00 80's at 8
 Een uur lang muziek uit de jaren 80.
 Je blijft luisteren, de hele week.
 Samenstelling: Dick de Boer.

09.00 - 12.00 Daar is de Koffie*
 Informatief Magazine
  09.15  Politie-archief.
  09.30 Radio 9 Weerbericht.
  09.40 Quiz Raad Die Plaat.
  09.45 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht.
  09.55 De Grap van Ap.
  10.00  Landelijk nieuws.
  10.05 De nieuwe Radio 9 Smaakmaker.
  10.20 Quiz: Raad Die Plaat. 
  10.30 Radio 9 Weerbericht.
  10.35 Verslag Korfbal door Wim de Graaf.
  10.50 Verslag voetbal Noord en omstreken.
   Verslaggever: Bert van Galen.  
  11.00 Landelijk nieuws.
  11.05  Verslag OSV, van Daniel Veldhuis.
  11.15 Verslag OFC, van Marco Spinder.
  11.30  Radio 9 weerbericht.
  11.35  Verslag Volleybal, van Hans Trampe.
   Oostzaans en regionieuws, in de mix met 
   muziek.   
 Heeft u wat te melden, u bent welkom in 
 onze studio. Koffie? 

12.00 - 14.00 Radio 9 NL 
 Nederlandstalig en instrumentaal 
 muziekprogramma. Alle stijlen, van Traditioneel tot 
 Folk en Kleinkunst. 

14.00 - 15.00 Nederlands Product 
 Bij Radio 9 een begrip.
 Van seventies tot heden. Nederlandse 
 artiesten zingen internationaal.
 Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00 - 16.00 Mystery tour 
 Een muzikale en informatieve rondleiding door de 
 archieven van Radio 9. Van Rock, Blues, Pop tot 
 Filmmuziek. 

16.00 - 17.00 De Gouden Greep 
 De mooiste muziek uit verleden en heden.
 Vaste items zijn o.a.: de plaat ‘Uit den Ouden  
 Doosch’, de Top 3 van zoveel jaar geleden, oud 
 Oostzaans nieuws en een Hollands Trio.
 Samenstelling en presentatie: Dick de Boer.

17.00 - 19.00 Afslag A8 
 Informatief, interviews in de herhaling of non-stop.
 Natuurlijk ook veel muziek.

19.00 - 20.00 Lekker Zuid-Amerikaans 
 Salsa, Cubaans, Tango en Zuid-Europa.

20.00 - 21.00 Swinging Fifty’s 
 Dj Ronald, Dj Hans en Dj Nils swingen van 
 Boogie, Doo Wop, Lindyhop, Rock & Roll tot Jazz. 
 Om 20.30 uur Het Elvis-moment en om 20.45 uur de 
 R&R agenda. 
 Mail ons: 50s@radio9oostzaan.nl
   
21.00 - 23.00 Non stop Radio 9 
 De leukste muziek van alle tijden.

23.00 - 24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 Pure Rock & Roll tot middernacht.
  
 Verzoeknummers? info@radio9oostzaan.nl

mailto:50s%40radio9oostzaan.nl?subject=
mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
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Technicus Willem Taanman die, samen met Peter 
Schoute, jaren lang ‘Happy Hour’ presenteerde.

dinsdag
00.00 - 07.00 Vinyl FM 
 De hits van vroeger, zoals we Vinyl kennen. 

07.00 - 08.00 70's at 7 
 Dick de Boer mixt de gouden hits uit de woelige 
 70'er jaren, al jaren een begrip.

08.00 - 09.00 80's at 8 
 Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
 Samenstelling: Dick de Boer.

09.00 - 12.00 Daar is de koffie!* 
 Informatief Magazine
  09.15 Politie-archief.
  09.30  Radio 9 Weerbericht.
  09.45  Rondje Oostzaan.
  10.00  Landelijk nieuws. 
  10.05  De nieuwe Radio 9 Smaakmaker.
  10.15   Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht.
  10.30   Radio 9 Weerbericht.
  10.45  Lokaal nieuws.
  11.00  Landelijk nieuws.
  11.30  Radio 9 Weerbericht.
  11.35  Theater Agenda. 
   Tussendoor muziek van alle tijden en terug in 
   de tijd; elke week een ander jaar en/of 
   maand. 
 U bent welkom in onze studio. Koffie?

12.00 - 14.00 Radio 9 NL 
 Nederlandstalig en instrumentaal muziek- 
 programma. Alle stijlen, van Traditioneel tot Folk 
 en Kleinkunst.

14.00 - 15.00 Nederlands Product 
 Bij Radio 9 een begrip.
 Nederlandse artiesten zingen internationaal.
 Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00  - 1 6.00 Jazzenz 
 Hedwig van de Jagt neemt u mee in de breedste 
 zin van Jazz. Ervaring in de muziek en een ruime 
 keuze en kennis van de Jazz. 
 Techniek: Ap Massink.

16.00 - 17.00 Thema-mix
 Muziek-mix rond een bepaald thema.
 Samenstelling en presentatie: Wim de Boer.

17.00 - 19.00 Wereldse Non Stop 
 Met o.a. Ska, Reggae, Balkan, Grieks, Spaans 
 en Italiaans - de wereld rond.

19.00 - 20.00 Arjen Ronner Unplugged 
 Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand.
 Zijn muziek en presentatie klinkt toch weer anders.
 Samenstelling en presentatie: Arjen Ronner.
 Overige dinsdagen: Non-stop 9

20.00 - 21.00 Wakkere Wereld
 Cultuur, wetenswaardigheden, diepgang en vooral 
 een stuk Wakkere Wereldhumor. 
 Oostzaanse weetjes en natuurlijk muziek.
 Geniet van onze creatieve gasten, live in de 
 uitzending.
 Presentatie: Jaap Wakker.
 Techniek: Ron van Veen.

21.00 - 23.00 Disco R&B 1970-1990
 Terug in de tijd met Edwin Waagmeester.

23.00 - 24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht. 

 Heeft u iets te melden? 
 Mail ons: info@radio9oostzaan.nl

mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
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woensdag
00.00 - 07.00 Vinyl FM 
 De hits van vroeger, zoals we Vinyl kennen. 
 
07.00 - 08.00 70's at 7 
 Dick de Boer mixt de gouden hits uit de woelige 
 70'er jaren, al jaren een begrip.

08.00 - 09.00 80's at 8 
 Een uur lang muziek uit de jaren 80 met bekende  
 hits. Voor jong en oud. 
 Samenstelling: Dick de Boer.

09.00 - 12.00 Daar is de koffie!* 
 Informatief Magazine
  09.15 Politie-archief. 
  09.30 Radio 9 Weerbericht.
  09.35 Doodleuk - Evelien Leguit vertelt over haar 
   belevenissen tijdens haar voormalige 
   werkzaamheden.
  09.45 Rondje Oostzaan.
  10.00 Landelijk nieuws. 
  10.05 De nieuwe Radio 9 Smaakmaker.
  10.15 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht.
  10.30 Radio 9 Weerbericht.
   10.35 Interviews.
  10.45 Lokaal nieuws.
  11.00 Landelijk nieuws.
  11.15 Algemeen nieuws en informatie.
  11.30 Radio 9 Weerbericht.
  11.35 B&W gesprek. 
   Afgewisseld met onze DIDK muziek keuze.
 Heeft u niets te melden? 
 Ook dan staat de koffie bij ons klaar! 

12.00 - 14.00 Radio 9 NL
 Nederlandstalig muziekprogramma. 
 Alle genres, van Pop, Folk tot Kleinkunst. 
 
14.00 - 15.00 Nederlands Product
 Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse artiesten 
 zingen internationaal.
 Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00 - 16.00 Wat meer Kleinkunst 
 Een programma met meer aandacht voor  
 de Kleinkunst, Nederpop, Cabaret.

16.00 - 17.00 Wild West 
 Country & Western muziek vanaf de Oostzaanse 
 prairie. Rechtstreeks uit de Radio 9 saloon.

17.00 - 18.00 Afslag A8 
  Informatief, interviews. Natuurlijk ook veel muziek.

18.00 - 19.00 Kippenvel 
 Heerlijke luistermuziek terwijl u kokkerelt of tafelt.
 Hartstochtelijke Samba’s, akoestisch Folk, rustige 
 R&B en ook prachtig accordeon spel die u kippenvel 
 kunnen bezorgen.

19.00 - 20.00 Skuurpapier 
 Ludiek informatief programma van Laura Posch 
 en Jan de Waal. 
  Met extra in het item ‘Politiek Gesproken’ bij  
 toerbeurt 2-wekelijks aandacht voor de Oostzaanse 
 politieke partijen, het Waterschap en Provinciale 
 Staten.
 's Zomers van 1 juni t/m 30 augustus is 
 Skuurpapier met vakantie; in plaats daarvan 
 Jazz in de breedste zin. 
  
19.00 - 20.00 Jazzenz
 Hedwig van de Jagt neemt u mee in de breedste 
 zin van Jazz. Dus een ruime keuze Jazz muziek.
 Techniek: Ap Massink.

20.00 - 21.00 Studio Globe 
 Afrikaanse muziek van Oost naar West en 
 Noord tot Zuid. 
 Samenstelling en presentatie: Ruud Siebons.

21.00 - 22.00 Mooi in de avond 
 Programma van Jack Woestenberg – van Dalen. 
 Musical, Opera, Operette en Instrumentaal. 

22.00 - 23.00 O-zaans Accent 
 Een programma-mix over alles wat er in Oostzaan 
 leeft en beleefd wordt en werd.
 Uiteraard met tijdloze muziek. 

23.00 - 24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht.

 Wilt u live een jubileum of verjaardag via DIDK 
 melden? Dat kan altijd tijdens DIDK van 
 09.00 uur tot 11.30 uur (075 – 77 100 33). 



Recht uit  het Hart van Oostzaan
Radio 9 Oostzaan -

al 25 jaar de leukste omroep in de regio…
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Dé Opticien in Oostzaan
 

Bij Henk Bouw Optiek vindt u 
een groot assortiment brillen 

van diverse bekende merken en 
in verschillende prijsklassen. 

Een bril of contactlenzen zijn erg 
belangrijk en daarom kunt u bij 
ons een goede begeleiding en 

service verwachten.

Kerkbuurt 17a, 1511 BB Oostzaan
T: 075 - 684 2760

E: info@henkbouwoptiek.nl
I: henkbouwoptiek.nl

LUNCH & CATERING
EXPRESSE

Telefoon: 06 -  21 64 21 87  www.ce-zaanstreek.nl
Z A A N S T R E E K
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Maandag en dinsdag gesloten.
Woensdag   15.00 - 00.00 uur
Donderdag   15.00 - 00.00 uur

Vrijdag   14.00 - 02.00 uur
Zaterdag   14.00 - 02.00 uur
Zondag   14.00 - 02.00 uur

Contact:
info@borrelz.nl • 075 - 684 0100
Kerkbuurt 14A • 1511 BD, Oostzaan

Pieter Ghijsenlaan 19A 
1506 PW Zaandam
Tel: 075 - 684 1993

www.haakerdaas.nl / info@haakerdaas.nl
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Chris Daemen en Paul Möhlmann

donderdag
00.00 - 07.00 Vinyl FM
 De hits van vroeger, zoals we Vinyl kennen. 
 
07.00 - 08.00 70's at 7
 Dick de Boer mixt de gouden hits uit de woelige 
 70'er jaren, al jaren een begrip.

08.00 - 09.00 80's at 8.
 Een uur lang muziek uit de jaren 80.
 Samenstelling: Dick de Boer.

09.00 - 12.00 Daar is de Koffie*
 Informatief Magazine 
  09.15 Politie-archief. 
  09.30  Radio 9 Weerbericht.
  09.35 Lokale informatie o.a. informatie over 
   het wel en wee over de bijen in en buiten 
   de korf.
  10.00 Landelijk nieuws. 
  10.05 De nieuwe Radio 9 Smaakmaker.
   Informatie Ruig Wild en Gevogelte 
   uit Oostzaan.
  10.15 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht.
  10.35 Rondje Oostzaan ‘Kunst in en buiten  
   Oostzaan’. Laatste info uit KunstGreep.
  11.00 Landelijk nieuws.
  11.30 Radio 9 Weerbericht.
  11.35 Brede lokale informatie over kunst en
   cultuur. Muziek in diverse stijlen.
  
12.00 - 14.00 Radio 9 NL 
 Nederlandstalig en instrumentaal muziek- 
 programma. Alle stijlen, van Traditioneel 
 tot Folk en Kleinkunst.

14.00 - 15.00 Nederlands Product 
 Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse artiesten 
 zingen internationaal.
 Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00 - 17.00 Non stop 9 
 De leukste muziek van alle tijden.

17.00 - 18.00 Lekker Zuid-Amerikaans 
 Salsa, Cubaans, Tango en wat Zuid-Europa.   

18.00 - 19.00 Swinging Fifty’s 
 Dj Ronald, Dj Hans en Dj Nils swingen van 
 Boogie, Doo Wop, Lindyhop, Rock & Roll tot Jazz. 
 18.30 Het Elvis-moment. 
 18.45 uur de korte R&R agenda.
 Mail ons: 50s@radio9oostzaan.nl 

19.00 - 21.00 JongOpNegen
 Jongerenprogramma live; voor- en door jongeren, en  
 wat ouder. Flitsende muziek. 
 Verder wat jongeren bezighoudt, games, films 
 en trends. Twee uur knotsgekke radio die je niet 
 wilt missen.
 Jongeren met ideeën of lekker meedoen
 Bel ons in de uitzending 075 – 77 100 33.
 Facebook: Jong Op Negen.
 Presentatie:Tim, Sonja, Bram en Mike.

21.00 - 23.00 Non-stop 9 
 De leukste muziek van alle tijden.

23.00 - 24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht.

mailto:50s%40radio9oostzaan.nl?subject=
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Jan de Waal

vrijdag
00.00 - 07.00 Vinyl FM
 De hits van vroeger, zoals we Vinyl kennen. 
 
07.00 - 08.00 70's at 7
 Dick de Boer mixt de gouden hits uit de woelige 
 70'er jaren, al jaren een begrip.

08.00 - 09.00 80s at 8 
 Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
 Samenstelling: Dick de Boer. 

09.00 - 12.00 *Daar is de koffie!* 
 Informatief Magazine
  09.15  Politie-archief.
  09.30  Radio 9 Weerbericht.
  09.35   Senioren Half Uur, met Jaap Westerneng, 
   met één of meer (Oostzaanse) 
   onderwerpen. Tussendoor muziek.   
  10.00 Landelijk nieuws. 
  10.05  De nieuwe Radio 9 Smaakmaker. 
  10.10  Gevarieerde momenten en informatie.
  10.30 Radio 9 Weerbericht.
  10.35 Om de week:
   * Dirk’s Platenhoek: Bands die in de 
   60'er en 70'er jaren optraden in en 
   buiten Oostzaan. 
   Techniek en presentatie: Dirk Taams.
   * Onderwerpen uit Oostzaan, over en met 
   Oostzaanse organisaties.
  11.00 Landelijk nieuws.
  11.05  Het Verhaal van de Waal.
   Jan de Waal met een verhaal/onderwerp 
   uit het Oostzaanse.
  11.20  Ouwe Koeien.
   Jan de Waal en Jaap Westerneng trekken 
   een ouwe koei uit de sloot n.a.v. onder- 
   werpen uit Het Verhaal van de Waal.
  11.30 Weerbericht. 
  11.35  Oud Goud & Jong Goed.
   In Oud Goud & Jong Goed gaan we 
   wekelijks dieper in op onderwerpen/ 
   uitdagingen waar (jong) senioren 
   (van 50-100 jaar) en (volwassen) junioren  
   (van 0-49 jaar) mee te maken hebben.

 Heeft u wat te melden, schroom niet… 
 U bent van harte welkom in onze studio.

  

12.00 - 14.00 Radio 9 NL 
 Nederlandstalig en instrumentaal muziek- 
 programma. Alle stijlen, op vrijdag 50-er 
 en 60-er jaren en Bigband. En de lekkere 
 bekende meezingers.

14.00 - 15.00 Nederlands Product 
  Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse artiesten 
 zingen internationaal.
 Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00 - 17.00 Thema-mix 
 Muziek-mix rond een bepaald thema.
  Samenstelling en presentatie: Wim de Boer.
 
17.00 - 19.00 Non stop Soul 
 Elementen van Rhythm & Blues en gospelmuziek, 
 zang en improvisatie.
 Stax, Motown, Atlantic en vele andere labels.
 Uit de tijd van strakke kleding en hoge hakken.  
  
19.00 - 21.00  Dit is wat de week was
 Een compilatie uit DIDK uitzendingen en  
 gebeurtenissen van de afgelopen week.

21.00 - 23.00 Disco en R&B 
 Terug in de tijd met Edwin Waagmeester.
 Lekker Vinyl.

23.00 - 24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht.
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Piet Knollema

zaterdag
00.00 - 07.00 Vinyl FM
 De hits van vroeger, zoals we Vinyl kennen. 
 
07.00 - 08.00 70's at 7
 Dick de Boer mixt de gouden hits uit de woelige 
 70'er jaren, al jaren een begrip.

08.00 - 09.00 80's at 8 
 Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
 Samenstelling: Dick de Boer. 

09.00 - 10.00 Vinyl FM 
 De beste Gouwe Ouwen.

10.00 - 12.00 Pietsiecato 
 Gevarieerd muziekprogramma. 
 Samengesteld en gepresenteerd door 
 Piet Knollema.

12.00 - 13.00 Kleinkunstparade 
 Nederlandstalig en instrumentaal muziek- 
 programma. Van Folk tot Kleinkunst.

13.00 - 14.00 Tom’s Hollands Glorie 
 Hollands even anders.
 Gepresenteerd door Tom Vork.
 Techniek: Dirk Snel.

14.00 - 17.00 Van alles en nog wat 
op zaterdag
 Natuurlijk het geheim van Larissa.
 De nieuwe smaakmaker.
 Altijd ruimte voor sport in de breedste zin.
 Mario onze Radio 9 kok, P. Vetkuif over feitjes en  
 weetjes uit de wereld van de R&R.
 De beestjesman komt ook voorbij met tips om van 
 ongenode gasten af te komen.
 Muziekmix van theater ontmoetingen en  
 hedendaagse muziekstijlen.
 Samenstelling en presentatie: Larissa de Roo,   
  Marieke de Roo en Hans Trampe.
 Techniek: Hans Trampe.

17.00 - 19.00 Woodstock-Rock 
 Een Rock-variatie van wilde gitaarsolo’s tot ballads. 
 Vele bekende krakers en minder bekende hits. 
 Een programma van Nils Römer en
 Ronald Delsman.

19.00 - 20.00 Rock On met Bas… 
 De wat stevigere Rock, voor de echte liefhebbers.
 Bas is een echte rockliefhebber en stopt zoveel als 
 mogelijk rock in 1 uur.
 Presentatie: Bas Vink. Techniek: Kees Sap.

20.00 - 21.00 Tim Down Town Live 
 Door DJ Tim Vrooland; zijn muziek en presentatie 
 klinkt hedendaags, hij is snel met een ruig randje. 
 70'er en 80'er jaren muziek met Rock tot heden. 
 Bel de studio voor verzoeknummers
 075 - 77 100 33.

21.00 - 23.00 Dance Zezzion 
 Edwin Waagmeester maakt een mix van Dance uit 
 het heden en verleden.

23.00 - 24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht. 
 
 Heeft u wat te melden, schroom niet…  
 U bent van harte welkom in onze studio.  
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zondag
00.00 - 07.00 Vinyl FM
 De hits van vroeger, zoals we Vinyl kennen. 
 
07.00 - 08.00 70's at 7
 Dick de Boer mixt de gouden hits uit de woelige 
 70'er jaren, al jaren een begrip.

08.00 - 09.00 80's at 8 
 Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
 Samenstelling: Dick de Boer.  

09.00 - 10.00 Kerkdienst 
 Verzorgd door de Protestantse 
 Gemeente Oostzaan.

10.00 - 11.00 Nasoezen 
 Nasoezen op de zondagmorgen met Piet. 
 Samenstelling en presentatie: Piet Knollema.

11.00 - 12.00 Mooi 
 Programma van Jack Woestenberg-van Dalen.
 Musical, Opera, Operette, en Instrumentaal. 

12.00 - 14.00 Radio 9 NL 
 Live vanuit de studio: Wim Vinju, met de nieuwste 
 Nederlandstalige muziek en aandacht voor het 
 oudere Nederlandstalige repertoire. 
 Met regelmaat interviews.

14.00 - 15.00 Skuurpapier 
 Ludiek informatief programma van Laura Posch 
 en Jan de Waal.
 Met als extra in het item ‘Politiek Gesproken’ bij 
 toerbeurt 2-wekelijks aandacht voor de Oostzaanse 
 politieke partijen, het Waterschap en Provinciale 
 Staten.
 ’s Zomers van 1 juni t/m 31 augustus is 
 Skuurpapier met vakantie; in plaats daarvan   
 heerlijke Jazz muziek in de breedste zin… 

15.00 - 16.00 Lampedusa Blues 
 Henk Tummers leidt u rond in de muziek wereld uit 
 allerlei culturen.

16.00 - 17.00 Wakkere Wereld 
 Cultuur, wetenswaardigheden, diepgang en vooral  
 een stuk Wakkere Wereld humor.
  Oostzaanse weetjes en natuurlijk muziek.
 Geniet van onze creatieve gasten live in de
 uitzending.
 Presentatie: Jaap Wakker. 
 Techniek: Ron van Veen. 

17.00 - 18.00 Haal het Doek maar op
 Non-stop Cabaretprogramma.
 Samenstelling: Laura Posch en Nils Römer.

18.00 - 19.00 Zondagtheater on tour
 Hans en Nils nemen u me door het theater, van 
 modern tot musical.
 Heeft u muziekwensen? 
 contact@radio9oostzaan.nl

19.00 - 20.00 Kippenvel
 Heerlijke luistermuziek terwijl u kokkerelt of tafelt.  
 Hartstochtelijke Samba’s, akoestisch Folk, rustige 
 R&B en ook prachtig accordeon-spel die u 
 kippenvel kunnen bezorgen.

20.00 - 21.00 Studio Globe
 Afrikaanse muziek van Oost naar West en van 
 Noord naar Zuid.
 Samenstelling en presentatie: Ruud Siebons.

21.00 - 22.00 Klassiek op 9
 Ook bij Radio 9 voor de specifieke liefhebbers een  
 heel uur klassieke muziek. Hapje en drankje er bij. 
 Altijd al een klassiek programma willen maken?
 Presenteren? 
 Mail: hoofdredacteur@radio9oostzaan.nl

22.00 - 23.00 Het Witte Kerkje
 Kerkdienst vanuit ‘Het Witte Kerkje’ in Oostzaan.

23.00 - 24.00 Non-stop op 9
 De leukste muziek.

mailto:?subject=
mailto:hoofdredacteur%40radio9oostzaan.nl?subject=


Radio 9 Oostzaan
Via de ether 106.4 FM 

Live stream:
www.radio9oostzaan.nl/stream

‘The Mystery  
                 Tour’

18

Herinneringen aan Radio 9
Mijn eerste kennismaking met Radio 9 
was het interview dat Anneke Boon 
in 2004 afnam in het Twiske, toen 
ik pas burgemeester was: koud, 
gezellig en met koffie en broodjes. 
Later kwam Chris Daemen bij me langs 
in het gemeentehuis voor het wekelijkse 
interview over gemeentezaken. Toen Chris 
hiermee stopte, namen eerst Dré Prijs en 
later Piet Knollema dit over.

Gelukkig heb ik Chris bij leven en welzijn 
een Koninklijke Onderscheiding en in 2008 
zelfs een Gouden Greep mogen uitreiken. 
Opmerkelijk dat een ‘buitenpoorter’ deze 
laatstgenoemde kreeg.

Regelmatig waren er kofferbakmarkten 
en andere festiviteiten in het Twiske, waar 
razende reporters Jack Woestenberg-van 
Dalen en Chris reportages maakten.
In de oude studio aan het Zuideinde 
namen Chris en Jack interviews af met 
Eelkje en mij, gezellig en mooi met 
kerstversieringen en lekkere wijn.

Radio 9 verhuisde van die plek in 2008 
naar de KunstGreep en daar werden wij 
geïnterviewd, nu door Jan de Waal en 
Laura Posch - ook voor Skuurpapier.

Toen ik begon met het programma ‘The 
Mystery Tour’, was Chris aanvankelijk 
mijn ‘technicus’. Later overgenomen door 
Dré en Rob IJlstra. Mooi was ook dat de 
nog jonge Wolter Kroes af en toe langs 
kwam om zijn nieuwste plaat te pluggen.

Radio 9 verzorgde ook de 
verkiezingsdebatten in Oostzaan. De 
politici werden aan de tand gevoeld door 
Chris, later Piet en nog later Merel Kan.
Dré heeft ooit het Glazen Huis van 
Oostzaan georganiseerd, dat ik mocht 
openen, letterlijk met de sleutel in de deur.

Wat ook erg leuk was, was de jaarlijkse 
barbecue voor de medewerkers bij de 
firma Ruig. Altijd goed verzorgd en heel 
gezellig.

Ik heb vast nog wel een paar 
herinneringen vergeten, want het zijn er 
heel veel en onvergetelijk mooi!

Groet van…

Paul Möhlmann en Eelkje de Vries - en een mooi 
feest toegewenst!
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Radio 9…
‘Vasthoudend’ is het eerste woord dat 
in mij opkomt wanneer ik terugblik op 
mijn ervaring met Radio 9. Het tweede 
woord is ‘betrokken’.

Na mijn benoeming als burgemeester van 
Oostzaan kwam direct de pers op mijn 
pad: het Kompas, in de persoon van Jack 
Woestenberg-van Dalen, Radio 9, in de 
personen van Nils Römer en Laura Posch 
en natuurlijk ook de toenmalige journalist 
van het Dagblad voor de Zaanstreek, 
Dominic Schijven wilde als de pers 
natuurlijk graag weten wie die nieuwe 
burgemeester was. 

Als burgemeester ben je vaak betrokken 
en aanwezig bij bijeenkomsten of 
gewoon leuke activiteiten die binnen 
de gemeente georganiseerd worden. 
Voorstellingen zoals die van Bel Canto, de 
donateursmiddag van de Oudheidkamer, 
concerten van Excelsior, Concordia en 
Crescendo. Maar ook de Wielerronde 
van Oostzaan met de gebleken zeer 
talentvolle Nienke Veenhoven, de Old-
Timerdag, de Moederdagbraderie, de 
Kermis, de uitreiking van Koninklijke 
onderscheidingen en van Gouden Grepen. 
Op zulke momenten was Radio 9 er. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de belangrijke 
4 mei herdenking. Radio 9 doet verslag 
van de waardevolle momenten die 
Oostzaners met elkaar meemaken. 

Wekelijks was er na de collegevergadering 
een gesprek met Piet Knollema 
waardoor de Oostzaners via Radio 9 
snel geïnformeerd werden over waar 
hun bestuurders mee bezig zijn. Ik was 
daar vaak en graag. Na afloop van het 

gesprek mochten Piet en ik nog wel eens 
doorpraten over zijn bewogen verleden 
in een partij die al tientallen jaren mijn 
bijzondere belangstelling heeft. 

Al snel na mijn benoeming kreeg ik 
een berichtje van Laura Posch voor 
een uitzending van Skuurpapier die 
zij maakt samen met Jan de Waal. Het 
enthousiasme en de vasthoudendheid 
van Laura maakte wel dat ik aan volgende 
verzoeken van Laura voor Radio 9 altijd 
gevolg gaf. 

Op een gegeven moment werd ik zelfs 
een beetje programmamaker voor 
Radio 9, samen met twee van mijn buren 
die al veel langer voor Radio 9 aan de slag 
waren - Milou Mulder en Arjen Ronner. 
Gezamenlijk verzorgden wij een aantal 
malen ‘Muziek van de buren’. Drie 
verschillende muziekinteresses in één 
programma. 

Wat mooi is aan de mensen van Radio 9 
is dat zij er niet alleen zijn wanneer je 
als nieuwe burgemeester binnenkomt, 
maar dat zij ook interesse houden in hoe 
het verder met je gaat. Dat leidde enkele 
maanden geleden zelfs tot een bijzondere 
aflevering van Skuurpapier. 

Oostzaan laat je niet los, Radio 9 beslist 
ook niet !!! 

Rob Meerhof 
(oud-burgemeester van Oostzaan)
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In memoriam Peter Schoute, die met 
‘Happy Hour’ een van de Radio 9 
programma’s presenteerde die vanaf 
het ontstaan op deze zender waren te 
beluisteren.

Donderdag 20 juli 2023 overleed Peter 
Schoute. Kort voor zijn overlijden mocht 
ik nog een gesprek met hem hebben. 
Met zijn gezondheid ging het al minder, 
lekkende hartkleppen, het evenwicht 
lichtelijk verstoord, de jaren lieten zich 
gelden. Lopen ging moeizaam; alles deed 
hij in een heel rustig tempo, zo ook tijdens 
ons gesprek. 

Maar zonder mankeren vertelde hij zijn 
verhaal, in korte-, welhaast afgemeten 
zinnen ging het aan een stuk door over 
zijn leven. Een leven waarvan hij zei “met 
trots kan ik terug zien op een leven dat mij 
heel veel heeft gebracht”. Een leven dat 
goeddeels in het teken heeft gestaan van 
muziek - accordeon muziek vooral.
Het was een lust te luisteren naar hetgeen 
hij daarover allemaal te vertellen had. De 
jaren telden, maar aan het geheugen van 
Peter mankeerde helemaal niets. 

Reden van ons gesprek was het jubileum 
van Radio 9 waaraan hij tien jaar lang 

heeft bijgedragen met het Radio 9 
programma ‘Happy Hour’. In dat 
decennium wist hij een trouwe schare 
van vaste luisteraars om zich heen te 
verzamelen. 

Iedere zondagmiddag klokslag 18.00 uur 
klonk uit de luidspreker van ‘Radio 9’, 
jazzy muziek. Wie op deze toen nog jonge 
zender had afgestemd, kon een uur lang 
genieten van heerlijk swingende muziek, 
aaneen gepraat door Peter Schoute 
en technisch bijgestaan door Willem 
Taanman. Deskundig reeg Peter, met 
zijn fijne stemgeluid, de platen aaneen. 
Nederlandse en internationale artiesten, 
Bigbands, combo’s, instrumentalisten, 
zangers en zangeressen vulden de 
huiskamers. Grote namen met wereldfaam 
die hun repertoire hadden vastgelegd op 
het zwarte vinyl werden op dat tijdstip 
gedraaid. 

Peter wist waarover hij het had, zelf een 
muzikaal genie bezat hij een enorme 
kennis over muzikanten en vocalisten. 
Zowat alles wat met muziek en het maken 
daarvan te maken had, behoorde tot zijn 
bagage. En dat was waarachtig niet niks. 
 
Peter zelf was een virtuoze accordeonist 
die veel bewondering oogstte. Hij 
was grondlegger en muzikaal leider 
van vele orkesten en ensembles. Het 
‘Metronoomsextet’ begon in de jaren 50 
en speelde dansmuziek op de vele 
‘balletjes na’. ‘Ensemble Amusette’ legde 
zich toe op de toentertijd populaire 
musette muziek. Het ‘Windmill Quintet’ 
startte in 1992 en had vooral jazz- en 
amusementsmuziek op het repertoire 
staan. Het ‘Ensemble Peter Schoute’ 

Ik kan met trots terug zien op mijn leven!
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bestond van 1987 tot 2018 en speelde 
wereldmuziek. En dan natuurlijk ook 
nog de ‘Zaanse Bigband’ en de daarna 
gevormde ‘Pete’s Bigband’; een ijzersterke 
formatie van doorgewinterde muzikanten. 

Reeds op dertien jarige leeftijd begon 
Peter met optredens, gaf hij les, vaak aan 
mensen die ouder waren dan hijzelf.
Nadat hij in Amsterdam componeren en 
arrangeren had gestudeerd, verschenen 
vele honderden composities en 
arrangementen van zijn hand. Die had hij 
nodig om met zijn orkesten en ensembles 
over voldoende repertoire te kunnen 
beschikken bij de vele optredens die hij 
daarmee verzorgde.

Oude Bekenden
Peter kende Chris Daemen vanuit zijn 
tijd bij ‘Zaan Radio’. Het logisch gevolg 
daarvan was dat, toen Chris deze zender 
verliet en aan de oprichting van ‘Radio 9 
Oostzaan’ ging werken, er direct behoefte 
was aan geschikte programma’s. Het was 
vanzelfsprekend dat Chris zo snel al bij 
Peter uitkwam voor het maken van nieuwe 
programma’s om die bij deze prille omroep 
uit te kunnen zenden. Zo werd het 
programma ‘Happy Hour’ geboren, en 
heel veel easy listening nummers de ether 
in gestuurd.  Om beurten maakten Peter 
en Willem Taanman, die de techniek voor 
zijn rekening had genomen, de speellijsten 
van de te draaien grammofoonplaten, 
Peter schreef daarna de teksten die 
door hemzelf werden ingesproken en 
vastgelegd op een ‘Mini-Disk’.

Die opgenomen teksten werden door 
Willem bij hem thuis, vakkundig met de 
gekozen nummers samengevoegd en ook 
op ‘Mini-Disk’ afgeleverd in de studio. 
Tijdens de winterprogrammering ging 
iedere zondagmiddag een aflevering de 
lucht in, bij de zomerprogrammering 
werden de eerdere uitgezonden 
afleveringen herhaald. Na de jarenlange 
samenwerking tussen Peter en Willem 
kwam in de winterprogrammering, die 
6 september 2009 van start ging, 
een nogal abrupt einde aan hun 
samenwerking. Voor met name Peter 
werd het allemaal een beetje teveel, de 
repetities met zijn ensemble en zijn fysieke 
gesteldheid waren de oorzaak dat hij niet 
meer voor de volle honderd procent mee 
kon werken aan het programma, reden 
genoeg om te stoppen.

Nu is Peter Schoute ons helaas ontvallen.
Wat blijft zijn de honderden composities 
en arrangementen van zijn hand. Op het 
netvlies zal blijven staan een man die ons 
meer dan 75 jaar heeft vermaakt met-, en 
laten genieten van, zijn muzikale talent 
samen met zijn orkesten en ensembles.
Tot kort voor zijn plotselinge overlijden 
zat hij nog achter zijn ‘Key board’. Voor 
zichzelf speelde hij dan de muziek die zijn 
leven had bepaald. Zijn muzikale bloed 
kroop nu eenmaal daar waar het niet kan 
gaan.

Joop Koekkoek

Helaas is Peter onverwacht op 20 juli 2023 overleden.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte in

deze moeilijke tijd.

Bestuur en vrijwilligers van Radio 9 Oostzaan.
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Ongeveer 20 jaar geleden is het geweest. 
Mijn man, wijlen Robert Long, bracht 
een nieuwe CD uit, er kwam tevens een 
nieuw theaterprogramma en hiervoor 
werd er alom promotie gemaakt. Elke 
dag zat Robert op zijn bureau of aan de 
keukentafel te schrijven, hij beantwoordde 
heel veel fan-post. 

En toen kwam er een verzoek binnen 
van Radio 9, met de vraag of Robert 
naar de studio in Oostzaan wou 
komen voor een interview met Laura 
Posch. Robert heeft altijd veel gedaan 
voor de lokale zenders: vele telefonische 
interviews en zelfs ook een bezoek ter 
plaatse. Hij kreeg eerst te horen, wat er 
exact van hem werd verwacht en verlangd. 
Het voelde allemaal goed aan, iedereen 
was voorbereid en er zou voldoende 
zendtijd vrijgemaakt worden. Toen werd 
er een afspraak gemaakt.

Ik herinner me Laura Posch, Jack 
Woestenberg, Chris Daemen in dat kleine 
witte houten huisje waarin de studio was 
gevestigd.

De gastvrijheid was enorm, we werden 
met open armen ontvangen, grappen en 
luid gelach vulden de studio en vlogen 
de ether in. Leuke foto’s zijn daarvan 
gemaakt. De allereerste keer dat Robert 
en ik er waren heeft een blijvende indruk 
achtergelaten, was een basis voor latere 
interviews. Dit schiep verbondenheid en 
zelfs later een vriendschap. Zo werden 
de jaren nadien enkele interviews 
opgenomen, totdat Robert in 2006 stierf.

Het contact verdween op de achtergrond 
totdat Jack Woestenberg, ondertussen 
Woestenberg-van Dalen, nú mij uit-
nodigde voor een interview. Ik was 
tenslotte theaterproducent geworden met 
het materiaal van Robert. De herinnering 

Herinneringen aan Radio 9;
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kwam onmiddellijk terug naar boven, de 
warmte, de gezelligheid, de gastvrijheid. 
Door die warmte, maar ook doordat je 
weet dat er alle tijd wordt genomen om 
het gesprek uit te diepen, twijfelde ik 
dan ook geen seconde om bevestigend 
te reageren op de vraag of ik wou 
langskomen voor een interview.

Afgelopen jaar mocht ik dan ook vier keer 
aanwezig zijn in het radioprogramma 
van Jack, daar Robert Long artiest 
van de maand was. Het is een mooi 
tijdsdocument geworden, waarin zoveel 
prachtigs verteld en besproken werd, 

waarvoor op de regionale- of nationale 
omroep helemaal geen tijd meer is.

En nu viert Radio 9 haar 25 jarig bestaan. 
Ik mag hopen dat ze nog minstens 250 jaar 
doorgaan en dat de sfeer, de gastvrijheid, 
het respect voor de artiest en het nemen 
van de tijd om een verhaal uit te diepen zal 
blijven bestaan.

Een ontzettend dikke proficiat voor 
dit mooie jubileum en ik wens alle 
medewerkers heel veel plezier toe bij dit 
bijzondere radiostation.

Zoals Jacques d’ Ancona het zou zeggen: 
“Vooral doorgaan!” 

Groet en liefs,
Kristof Rutsaert

de gastvrijheid was enorm!

Adrie Klaver, presentator en technicus bij ‘Daar Is De Koffie’
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Tel: 06-244 333 06 / 06-194 087 94
e-mail: info@123partytent.nl  www.123partytent.nl

Party Service Oostzaan, voor al uw overdekte feesten

Radio 9 Oostzaan blijft steeds bij de tijd en zit overal bovenop.
En dat niet alleen op het laatste nieuws en lokale- en regionale nieuwtjes,

maar zeker ook op de laatste muzikale hits.
Wij wensen jullie als vanouds veel luisterplezier met de programma's

van Radio 9 Oostzaan.
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Radio maken met Chris? 
Ik heb ervan genoten, maar moest wel 
eerst over mijn schroom heenkomen. 
We hadden iedere week een thema. 
Niet alleen in de ‘Groene Herberg’, 
zogenaamd gelegen in het Twiske, 
ontvingen we maandelijks artiesten. Ook 
Robert Long en zijn partner kwamen naar 
onze studio aan het Zuideinde, voor het 
programma van Laura, ‘Haal het Doek 
maar op’. Die Groene Herberg bestond 
natuurlijk niet, dat was onze lol. Ik heb 
trouwens ook nog alle CD’s van onze 
uitzendingen.
Iedereen vroeg verzoeknummers aan in 
het programma ‘Aroma’, dat ik één jaar 
samen deed met Carla Schot en daarna 
nog twee jaar met Chris. We waren heel 
populair.

Samen met Chris werkte ook Anneke Boon 
hard om Radio 9 Oostzaan in de lucht te 
krijgen. Zonder haar was het nooit gelukt. 
Deze vrouw was een duizendpoot. Hield 

de studio schoon en pakte de verfkwast, 
zodat het er weer fris uit zag. “Ja” , zegt 
Gina lachend, “in die tijd was roken nog 
heel gewoon, de gordijnen hingen stijf 
en bruin van de nicotine voor de ramen. 
Anneke waste die en iedereen dacht dat ze 
nieuwe had gekocht...”  

Chris kon je al om 6 uur ’s morgens vinden 
in de studio – hij zat de krant te lezen, 
knipte artikelen uit voor het leesplankje 
Hij werkte altijd, was heel sociaal. 
Bijvoorbeeld, toen mijn moeder 90 jaar 
werd, heeft hij een CD gemaakt met 
haar lievelingsliedjes. Dat deed hij voor 
iedereen die hij interviewde. Geen wonder 
dat hij ’s avonds pas om 20.00 uur de deur 
achter zich dichttrok.

Gezellige janboel was het op het 
Zuideinde. Paarden trapten tegen de 
muren en de muizen dansten soms op de 
apparatuur. Honden, katjes, kippen en 

Gina de Boer duikt in haar herinneringen…
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Gina de Boer duikt in haar herinneringen…

Dit kunnen wij ook! 

eenden kwamen binnenlopen als de deur 
openstond. Zomers was het er bloedheet 
en ’s winters natuurlijk ijskoud, want de 
studio was een houten, tochtige keet. Na 
de uitzending gingen onze kleren gelijk 
de wasmachine in, want die stonken 
verschrikkelijk naar de petroleum van het 
kacheltje. Voor het zaterdag-programma 
bakte ik vaak op verzoek van Chris 
kippenpootjes en bracht zelfgemaakte 
advocaat mee. Het was altijd gezellig. 

Dat we gingen verhuizen naar de 
Begoniastraat, was erg moeilijk voor 
Chris. Hij had van Radio Veronica, waar hij 
voorheen werkte, de afscheid-tikkende-
wekker meegenomen. Met tranen in de 
ogen verliet hij het Zuideinde. Maar later 
was hij toch heel erg blij met de nieuwe 
studio. 

Milou Mulder

Dat was onze eerste reactie nadat we 
de studio uitgestapt waren bij ‘Jong9’, 
waar we een interview over de vrijwillige 
brandweer van Oostzaan hadden 
gegeven. 

Enige weken later zaten we met een 
voorstel voor het maken van een 
radioprogramma aan tafel bij Dré Prijs (de 
toenmalige programmaleider). 

Maar hoe gaat het heten? 
Al snel was ook dat idee geboren en was 
‘Kikstra De Boer’ een feit. 

Het moest vooral een programma zijn dat 
niet al te strak in de formats zat die we 
opgelegd kregen. Het moest los, ludiek en 

enigszins chaotisch zijn. Kortom, naar hoe 
we zelf zijn. 

Met items als De Smaaktest, Shownieuws, 
WaarMaarRaar en regelmatige gasten 
hebben we met veel plezier drie 
seizoenen lang de Oostzaanse ether op 
de dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur 
gevuld. 

Martijn Kikstra & Branco de Boer 
(Presentatoren Kikstra De Boer)

Martijn Kikstra (zittend) en
Branco de Boer (staand)
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Mogen we deze twee tot de trouwste 
luisteraars rekenen van Radio 9? 
Jazeker. Vanaf de eerste minuut dat 
Radio 9 de lucht in ging, schakelde Cor 
Hottentot van piratenzenders over op 
Radio 9 Oostzaan. Net zoals Hennie 
Vonk, maar zij verruilde Radio NH voor 
Radio 9.

Vooral populair in huize Hottentot en 
Vonk waren de spelletjes, zoals op de 
vrijdag ‘Raad waar die staat’ en ‘RaRa 
Radio’. Ze hebben menige prijs in de 
wacht gesleept. En natuurlijk mocht de 
‘Groene Herberg’ niet gemist worden, 
beiden zijn blij met de herhalingen die 
te horen waren in de 25 weken aanloop 
naar het Radio 9 Jubileumweekend. 
Hennie luistert graag naar operettemuziek 
op de zondagochtend; is dol op Andre 
Rieu. Voor Cor is het verslag van de 
voetbalwedstrijden belangrijk: “jammer 
dat die nu op de zaterdag zijn, want dan 
ga ik er meestal op uit.” 

‘Daar Is De Koffie’ beluisteren Hennie 
en Cor iedere dag. Als de klok 9 uur slaat, 
gaat Radio 9 Oostzaan aan. 
Hennie zegt: “Gezellig en als je alleen 

bent, heb ik toch contact met de 
buitenwereld.” Cor timmert dan in de 
schuur vogelkastjes en tafeltjes. Hij draait 
de volumeknop helemaal open als er een 
Oostenrijkse schlager wordt gedraaid. 
Echt geen jodelmuziek, maar wel 
prachtige zang en accordeonspel. Radio 9 
kondigt het aan als “het is weer tijd voor 
een hottentotje.” 
Het lokale nieuws, ‘Skuurpapier’ en 
‘Haal het Doek maar op’ zijn populair 
bij beiden. Bij Cor gaat om 12 uur de radio 
uit, dan gaat de schuurdeur dicht. Hennie 
draait pas om 17.00 uur ’s middags de 
knop om, nadat ze genoten heeft van de 
muziek die Wim en Dick de Boer draaien. 
Als ik vraag of Liesbeth List en Ramses 
Shaffey favoriet zijn, knikt Cor en zegt 
“ook de Franse musette vind ik prachtig, 
heerlijk die accordeon muziek van Guy 
Beart.” Beiden missen de programma’s 
van toen en de vertrouwde stemmen van 
vroeger, vooral van Chris Daemen. Toch 
blijven ze fervente luisteraars, die hopen 
dat Radio 9 Oostzaan nog lang zal blijven 
bestaan. 

Milou Mulder

Cor Hottentot en Hennie Vonk 
        vanaf dag 1 trouwe luisteraars…
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Ook de Samenwerkende Oostzaanse 
Kunstenaars, de SOK, bestaat dit najaar 
25 jaar.

De SOK is 25 jaar geleden opgericht 
vanuit een direct gevoelde behoefte 
van Oostzaanse  kunstenaars om zich 
te verenigen en mogelijkheden te 
scheppen in Oostzaan om samen te 
exposeren. Bovendien wilden zij contact, 
samenwerking en kennisuitwisseling 
bevorderen tussen de leden onderling. 
Zij begonnen met het organiseren van 
atelierroutes. Dit is een laagdrempelige 
manier voor zowel de kunstenaar als 
de kunstliefhebber om met elkaar in 
contact en gesprek te komen over de 
tentoongestelde werken. “Waarom 
hebben de kunstenaars iets gemaakt?, wat 
was hun doel?, waarom kozen zij juist voor 
die techniek?” Allemaal legitieme vragen 
die binnen deze setting makkelijk te stellen 
en wellicht ook te beantwoorden zijn. 

Bij een atelierroute hoort een overzichts-
tentoonstelling, zodat de kunstliefhebbers 
met beperkte tijd een indruk kunnen 
krijgen van wat ze kunnen verwachten 
en keuzes kunnen maken. De eerste 
overzichtstentoonstellingen waren 
bij drukkerij Van Wijk, toen nog in het 
centrum - op de Kerkstraat.

De locatie gaf een extra dimensie aan de 

tentoongestelde werken. Stoere-, massale 
machines met verfijnde kunstwerken erop.
De atelierroute moest natuurlijk ook 
publiek bekend gemaakt worden en de 
drukkerij zorgde voor grote aantallen 
folders die door de leden huis-aan-huis 
bezorgd werden. De SOK werd een 
groot succes, dat de gemeente Oostzaan 
steunde met een subsidie. 

Toen het nieuwe gemeentehuis werd 
geopend, werd de SOK gevraagd te 
exposeren in de KunstGreep en te 
helpen met het organiseren van andere 
exposities. Een aantal leden van de SOK 
zetten hun schouders daaronder en 
daaruit is de huidige werkgroep de KIDKA 
(Kunst in de KunstGreep) ontstaan, die de 
exposities tot op de dag van vandaag in 
goede banen leidt. 

De SOK werd ook gevraagd mee te 
werken aan het kunstonderwijs op de 
verschillende (Oostzaanse) basisscholen. 
De betrokken SOK-leden maakten 
programma’s op maat voor de kinderen 
van verschillende leeftijdsgroepen en 
vaak werden zij weer bedankt met mooie 
tekeningen van de kinderen.
Sinds enige tijd werkt de SOK ook mee 
met actuele informatie over Kunst in de 
regio als onderdeel van het programma 
‘Daar is de Koffie’ bij Radio 9.

Dus al met al een vereniging die vol in het 
culturele leven van Oostzaan staat en die 
alle reden tot het vieren van een feestje 
heeft.

Ria Bisseling
(voorzitter SOK)

Oostzaanse SOK óók 25 jaar jong…
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PKN Kerkdiensten op Radio 9
Radio 9 vindt aansluiting bij een breed 
publiek. En dat niet alleen aandacht wordt 
besteed aan wereldse zaken blijkt wel uit 
het feit dat zendtijd beschikbaar wordt 
gesteld aan de kerken in Oostzaan.

Zo kunnen al jarenlang op zondagmorgen 
vanaf 9.00 uur ook de kerkdiensten vanuit 
de Grote Kerk worden beluisterd. Vooral 
voor mensen die de gang naar de kerk 
om wat voor reden dan ook niet (meer) 
maken, biedt dat een mooie optie om de 
dienst van de voorgaande zondag alsnog 
te kunnen beluisteren. De grootte van 
dat gehoor is wat moeilijk in te schatten. 
Veelal betreft het gemeenteleden van de 
PKN kerk (Protestantse Kerk Nederland, 
red.), maar buiten die groep wordt ook 
wel gereageerd wanneer er een hapering 
voorvalt in het ritme van de uitzendingen. 

De opnames worden al jarenlang 
gedaan door een 5-tal gemeenteleden, 
die wisselend de opname-apparatuur 
bedienen. Voor de kerkdienst is bij Radio 9, 
inclusief nieuws en reclame, maximaal 
zo’n 57 minuten zendtijd beschikbaar. 
Het is dan af en toe zweten wanneer 
een predikant in zijn of haar gloedvolle 
bijdrage het gebruikelijke uur ruimschoots 
overschrijdt. Er moet dan noodzakelijk 
worden geknipt in de opname en liefst zo 

dat het geheel van de dienst niet al te veel 
geweld wordt aangedaan. Dan sneuvelen 
er helaas wel eens zangcoupletten…

De samenwerking met Radio 9 (met als 
huidige contactpersoon Nils Römer) is 
altijd prettig, coulant en meedenkend. 
Namens de PKN gemeente van Oostzaan: 
Gefeliciteerd met het 25 jarig jubileum 
en dank voor het uitzenden van de 
kerkdiensten. Dat nog maar veel jubilea 
mogen volgen!

Namens de mensen van de kerkdienst-
opnamen,

Dik de Vries

Stichting Vrienden van de 
Grote Kerk 
Laura aan de lijn… “of we weer even 
een half uurtje als ‘Vrienden van de 
Grote Kerk’ willen aanschuiven voor de 
microfoon van Radio 9?”.
Natuurlijk doen we dat en de gesprekken 
vervelen nooit. 

Op de een of andere manier is de studio 
van Radio 9 net een gezellig café, 
met altijd koffie en koek en een heel 
ontspannen sfeer. 
Oorzaak?…
Gewoon lekker praten over mooie 
Oostzaanse zaken onder leiding van Laura 
en ‘haar team’.

En voor de toekomst…“never change a 
winning team!”.

Ton Senf

Grote Kerk Oostzaan en Radio 9…
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Radio 9 en het Witte Kerkje…
Kerkdiensten 
vanuit Witte 
Kerkje. 

Begin januari 
2015 kreeg het 
Witte kerkje 
via Teun Flens 
de vraag of er 
belangstelling is 
om kerkdiensten 

uit te zenden op Radio 9. Daar was zeker 
belangstelling voor. Eerst werd met Jan 
de Waal gesproken. Voor verder contact 
werden we naar de programmaleider Nils 
Römer verwezen. 

Dat contact kwam pas in december 2015. 
Het was een prettig gesprek. Radio 9 
wil graag informatie geven van/over alle 
organisaties in Oostzaan. Kerkdiensten 
zouden uitgezonden kunnen worden 
op zondagavond 22.00 – 23.00 uur of 
op maandag eerder op de avond. De 
uitzendduur van de kerkdiensten moet 
58 minuten zijn. In de eerste jaren was 
het lastig om uitzendingen passend te 
krijgen binnen die 58 minuten omdat 
een kerkdienst altijd te kort of te lang 
duurt. Met het programma Audacity kan 
ik inmiddels lezen en schrijven. Als een 
dienst te kort duurt heb ik een scala aan 
muziek in voorraad om de opname op 
lengte te krijgen. 

Na veel heen en weer mailen en 
overleggen met Nils Römer, proefopnames 
maken, microfoons verplaatsen en 
storende geluiden elimineren, waren de 
opnames goed genoeg om uit te zenden. 
Daarna was het wachten op de nieuwe 

programmering, zodat er ruimte vrij 
kwam om uit te zenden. Op zondagavond 
5 juni 2016 om 22.02 uur ging de eerste 
kerkdienst in de lucht. 

In het begin viel de uitgezonden 
geluidskwaliteit mij nogal tegen, maar 
met de komst van een nieuwe zender 
eind 2016, is de 
geluidskwaliteit 
inmiddels perfect. 
Wat mij betreft 
verloopt de 
communicatie met 
Nils ook perfect. 
Net voordat ik dit 
artikel schreef heb 
ik via FileZilla de 
350ste uitzending 
ge-upload. 

Muziek in de kerk. 
Samen met Jan de Waal en Radio 9 was ik 
betrokken bij de organisatie van Muziek 
in de Kerk. Een fantastisch leuk initiatief 
waar we (meen ik) in 2017 mee begonnen 
zijn. Oostzaanse amateurs hebben zich 
van hun beste muzikale kanten laten zien 
en horen. In 2019 waren er zelfs twee 
concerten! Geweldig dat dit in Oostzaan 
mogelijk is.

Jaap den Hertog

(En mocht u denken “ik ken Jaap den 
Hertog niet van de studio, dan kan dat goed 
kloppen omdat ik mijn montagewerk thuis 
doe.)
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Cortina Transport
Stevig, robuust, eigenwijs met

dubbele bovenbuis.

Helemaal compleet met apart leverbare manden in riet of metaal

Kerkstraat 192A · Oostzaan · 075 - 684 16 76
www.dralfietsen.nl

O O S T Z A A N
L A N D S M E E R

Tevens grote collectie E-bikes,
zowel nieuw als 2e hands!!!
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Radio 9 viert haar 
25 jarig bestaan 
en eigenlijk ben 
ik ook al zo lang 
bekend met 
Radio 9 en haar 
medewerkers. 
Nooit zal ik 
daarbij de Radio 9

gesprekken met de pionier Chris 
Daemen vergeten…

Bar en boos weer rond de kerst en ik ben 
op weg naar de ‘keet’ (studio) van Radio 9
aan het Zuideinde. Dan de warme 
gezelligheid in de studio met oliebollen, 
bitterballen, kip en snacks en koffie of 
wijn. Ontvangen door gastheer Chris 
Daemen, de radioman.

Als raadslid had ik al verscheidene keren 
via Radio 9 namens het CDA standpunten 
de ether in geslingerd. Vooral gehamerd 
op de C van Christelijk van het CDA. De 
opdracht als christen om ook in de politiek 
hulp te bieden aan de hulpbehoevende 
inwoners. Ook aandacht geven aan de 
eenzamen en de mantelzorgers, die 
gedwongen, maar met alle liefde, hulp 
bieden en extra aandacht geven.

Chris Daemen was een sociaal mens. Het 
fascineerde hem dat ik vol overtuiging 
sprak over mijn geloof in God en Zijn 
Zoon, de Here Jezus Christus. Een eeuwig 
leven zonder gebreken voor mensen, die 
dat geloof hebben.
Chris Daemen, zelf niet gelovig, wilde 
vooral over de Kerstgedachten ‘Vrede op 
aarde’ met mij in discussie. Over “als de 
Almachtige God en Zijn Zoon, de Redder, 

werkelijk bestaan, hoe kan God dan 
toestaan dat de mensen elkaar te vuur en 
te zwaard het leven zuur maken. Waarom 
laat God dit toe?” En daar moet je dan een 
antwoord op geven. Mijn antwoord was 
toen en is nog steeds “de mens is geen 
robot. Hij heeft de keuze tussen God eren 
in wat hij zegt en doet, of het op eigen 
houtje doen.” “Waarom”, vroeg Chris, 
“grijpt God nog steeds niet in?”
Mijn antwoord “de mens krijgt nog steeds 
de tijd om tegen God te zeggen dat het 
hem of haar spijt en God vraagt om 
vergeving om wille van Zijn Zoon, die door 
Zijn kruisdood de Redder is.”

Na afloop van de radio-uitzending praten 
we nog wat na met een hapje en een 
drankje. Chris gooide er intussen reclame 
tussen door en tijdloze zang en muziek.

Als ik vertrok gaven we elkaar een stevige 
hand. Benadrukten dat we respect hadden 
voor elkaars standpunten en wensten 
elkaar fijne feestdagen. 
“Chris, kijk je een beetje uit…?”
“Ja, ja, ja’, was zijn antwoord. 
“Dag en tot ziens.”

En vanuit dit contact met Radio 9 werd dit 
jaren later vervolgd met uitzendingen van 
kerkdiensten uit ook het Witte Kerkje.

Teun Flens

Teun Flens kijkt terug op 25 jaar Radio 9
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Iedereen die een beetje op de hoogte is 
van de geschiedenis van Radio 9 weet dat 
we begonnen zijn op een ‘achteraffie’ aan 
het Zuideinde. Chris en Anneke hadden 
een oude houten bouwkeet op de kop 
getikt en de gemeente Oostzaan was zo 
aardig om een ‘stukkie grond’ af te staan 
aan de zender (lees hier gerust: Anneke). 
We zaten gesitueerd achter de familie 
Ewouds (eigenlijk naast de paardenbak) 
en naast ‘de bloemenjuwelier’. Schuin 
tegenover was ‘de hofleverancier’ van hete 
Chrissies, erg pittige kippenpootjes waar 
de programmaleider wel pap van lustte. 
Voor boodschappen reisde Chris in zijn 
oude bolide altijd af naar de grootgrutter 
‘die ook op de kleintjes let’, ook al omdat 
hij daar postbus 9 ging legen. Naast 
eetbare zaken als soep in blik, werden ook 
de laafmiddelen hier ingeslagen. 

Radio 9 had een postbus vanwege het 
simpele feit dat de postbode geen stap 
zette op het pad dat naar niets leek te 
leiden. Nog een mazzel dat de gemeente 
er wel voor had gezorgd dat we elektra 
en stromend water hadden. Overigens 
geen afvoer van de gootsteen en geen 
verwarming. Onder de gootsteen 
stond een emmer (die je dus niet 
moest vergeten, anders hadden we een 
waterballet) en als verwarming gebruikten 

we een oliekachel, die als hij doofde een 
onwaarschijnlijke stank voortbracht. 
Gelukkig hadden we wel een rioolafvoer 
op het toilet, maar alleen als het niet 
vroor, anders was de pot met inhoud 
bevroren en moesten de mannen in de 
‘bossies’ aan de slootkant aftappen, wat 
de dames deden is me edoch niet bekend.

De eerste opmerkelijke gasten die in 
me opkomen zijn de paarden van de 
‘Ewoudsen’, dravende en briesende 
viervoeters die bij tijd en wijle met de 
hoeven tegen het hek trapten, meestal 
midden in een belangrijk interview of 
telefoongesprek dat vanzelfsprekend 
live was. Maar het hinniken hoorde er 
absoluut bij. Net als de ratten rondom 
de keet en de muizen tussen het plafond. 
Omdat het tikken van een eitje bij de 
wekelijkse rituelen hoorde kwamen er 
kippen. Eerst zaten die aan de zijkant van 
de keet, maar daar kwam niet voldoende 
zon, dus ze werden pontificaal aan 
de voorkant geplaatst, waardoor het 
‘zonnebankje’ plaats moest maken voor 
de ‘kukkels’, of zoals Chris het prachtig 
kon omschrijven, kip 1, kip 2, kip 3 en kip 
4, allen bruin van kleur. Ze legden als een 
malle en waren ook voedsel voorzienend 
voor de muizen en de ratten. 

Verder stonden er twee bouwvalketen aan 
de overkant van de studio met mannen die 
bekend stonden als Bob de sloper en Bob 
de doorverkoper. Er was daar altijd volk, 
bij nacht en ontij. En als we live gingen dan 
waarschuwden we de mannen even dat 
de voorhamers, trilboren en ander geluid 
producerend gereedschap even moest 
zwijgen. Ze hielden zich er uitstekend aan, 

Radio 9 had veel vreemde kostgangers
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wat erg fijn was, want ze zagen er donders 
spannend uit met de versleten overalls en 
bebaarde doorleefde koppen. Men zou 
wel drie keer nadenken voordat je tegen 
deze lieverds je stem verhief. 

Chris was over het algemeen van ’s 
morgens acht tot ’s avonds tien uur in de 
studio. Tussen twee en vijf uur mocht hij 
dan (van zichzelf) even pauze, maar er 
was in die pauze genoeg te doen om de 
uren weg te maken. Alleen op zondag 
mocht hij iets later beginnen, hij kwam 
dan rond twaalven de studio binnen 
gestruind om de zondagmiddagsport 
live te verslaan. Doordat hij (bijna) altijd 
aanwezig was, wist menigeen de weg naar 
de (toch erg afgelegen) studio te vinden. 
En op die manier was er altijd wel tijd 
voor een praatje op de radio van deze of 
gene. Cees Groos nam de moeite om met 
zijn draaiorgel op de meest verrassende 
tijden te verschijnen. Hij kwam dan even 
een ‘moppie’ doen. Dat ging natuurlijk 
niet vanzelf, want dat orgel moest eerst 
naar binnen en het verschil tussen buiten 
en binnen was zo’n 60 centimeter. 
Het orgel was ‘loeizwaar’ en niet even 
op te tillen. Dus menigmaal werd er 
een beroep gedaan op de bebaarde 
overbuurmannen. Maar dan had je ook 
wat, een live draaiorgel dat Cees had 
gekregen van Hennie Huisman. Live op 
de radio. Het was smullen, niet alleen 
voor de luisteraars, maar ook voor de 
medewerkers en buren.

Een ‘stukkie’ verderop zat het kattenasiel 
Amsterdam-Oostzaan, ooit geopend door 
Jos Brink. Op de een of andere manier had 
Chris daar een poezenvrouwtje weten te 
strikken die wekelijks kwam verhalen over 
het wel en wee van de poezenopvang. 

Natuurlijk stond er dan een poes of 
jeweetwel kater in de schijnwerpers, maar 
het poezenvrouwtje had ook altijd een 
kattenbelletje, een poezengedicht of een 
memorabel gebeuren op haar lijstje staan. 
En zo groeide er een hechte vriendschap 
tussen het poezenvrouwtje en Chris. 
Zo intens dat het poezenvrouwtje haar 
poezenmannetje meebracht en ging voor 
een duo-presentatie. Met als gevolg dat 
de zendtijd ook uitgebreid moest worden. 
En zo kwam het dat de luisteraars geen 
15 minuten werden meegevoerd in de 
verhalen van de gelaarsde kat, maar niet 
minder dan 25 minuten konden hangen 
aan de lippen van het ‘poezen-duo’.

Dan was er natuurlijk het nieuws over 
de duiven van Oostzaan. ‘Vrouw’ 
Wies Imming kwam wekelijks verslag 
doen van de vluchten die de vliegende 
postbodes hadden afgelegd. En dat deed 
ze dan met zo veel elan, dat iedereen, 
duivenliefhebber of niet, aan haar lippen 
hing. En daar nam ze dan ook heel erg 
uitgebreid de tijd voor. Niet zozeer het 
duivennieuws werd doorleefd uitgespit, 
maar vooral ook het wereldse gebeuren in 
Oostzaan en omgeving. De tijd ‘vloog’ als 
het ware om.

Chris was er, zoals gezegd, bijna altijd. 
Ook op feestdagen en op dagen dat een 
ander even een ‘daggie’ rust zou nemen. 
Zo zat hij eens op een Kerstavond, 24 
december, in zijn eentje in een uitzending. 
Hij dacht iets te horen en liep naar 
de keuken. Daar brandde zachtjes de 
hanglamp die Anneke ergens op de kop 
had getikt. En in dat schijnsel ontwaarde 
Chris een stokoude dame, geheel in het 
zwart gekleed en vergezeld door een 
pikzwarte herder. “Hij doet niks hoor”, 
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werd Chris fijntjes toegevoegd. Chris, voor 
de duvel niet bang, moest hier toch wel 
even slikken. “Eh…” stamelde hij, “… wat 
doet u hier?”. ’’Ach jongen, hij (wijzend 
op de hond) en ik waren op zoek naar 
een plekkie voor de nacht. Het is koud 
buiten moet je weten. Hier brandde licht 
en daarom zijn we deze kant opgekomen. 
Ik heb aangeklopt hoor!... maar er kwam 
geen antwoord.’’ Dat kon kloppen, want 
Chris zat natuurlijk met een hoofdtelefoon 
op naar het programma te luisteren. 
“Toen ben ik maar naar binnen gegaan 
en aan tafel gaan zitten. Ik mag hier toch 
wel even blijven om op te warmen?’’ 
Natuurlijk mocht dat en Chris heeft zelfs 
de waterkoker aangezet om een kop thee 
te maken. “Maar”, zei Chris, “als u de 
thee op heeft moet u weer gaan, u kunt 
hier niet blijven.” Ze knikte begrijpend. 
“Ik moet nu weer terug naar de studio”, 
zei Chris, “het nieuws komt eraan en dat 
moet ik live instarten.” Ze knikte weer 
en Chris ging terug naar de mengtafel. 
Toen hij later in de keuken ging kijken 
was ze verdwenen. Ze had de theebeker 
omgespoeld en op het aanrecht geplaatst. 
We zijn er nooit achter gekomen wie 
ze was en hoe het verder met haar is 
afgelopen.

Ook dat hoort bij de geschiedenis van 
Radio 9. Net als de honderden passanten 
die ondertussen achter de microfoon 
hebben plaatsgenomen. Mensen die 
hun praatje hielden over de meest 
uiteenlopende zaken, van natuurbehoud 
tot sport en van fanfare tot dauwtrappen. 
Ook min of meer bekende Nederlanders 
als Jos Brink, Robert Long, Paul de 

Leeuw, Danny de Munk, Maarten Peters, 
Margriet Eshuijs, Wolter Kroes en Ernst 
Daniël Smit gingen via Radio 9 de ether 
in. In vijf-en-twintig jaar heeft Radio 9 
ontelbaar veel wethouders voorbij zien 
komen en maar liefst vijf benoemde 
burgemeesters mogen beleven (Berry 
Groen, Albert Moens, Paul Möhlmann, 
Rob Meerhof en Marvin Polak) en ook 
wat ‘tussenpausen’ (burgemeesters die 
tijdelijk de zaak waarnamen). 

Dit is maar een heel klein stukje van de 
geschiedenis en de herinneringen aan 
25 jaar Radio 9. Je zou er een boek over 
kunnen schrijven. Misschien is dat een 
idee!

Lieve lezer en luisteraar, veel plezier met 
dit MagaZine én vooral “Blijf luisteren 
naar de leukste zender in de regio, 
Radio 9!’’

Jack Woestenberg van Dalen

“Ik heb het graag voor u gemaakt en heel graag 
tot een volgende keer…’’

Radio 9 had veel vreemde kostgangers
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Lieve luisteraars van Radio 9 Oostzaan,
Met een hart vol nostalgie en dankbaar-
heid denk ik terug aan Radio 9, naar de 
plek waar het allemaal begon. Het is een 
eer om dit stukje te schrijven voor de 
lokale radiozender die mij heeft gevormd 
en waar ik mijn passie voor radio heb 
ontdekt.

Ik herinner me nog levendig de allereerste 
keer dat ik de studio van Radio 9 Oostzaan 
betrad. Een mix van opwinding en 
zenuwen stroomde door me heen terwijl 
ik de deur opende naar een wereld vol 
mogelijkheden. Het was het programma 
‘Hollands keurmerk’ waar ik voor het 
eerst een kijkje mocht nemen bij Rodney 
Deurhof. Zijn energie en enthousiasme 
waren aanstekelijk en inspireerden 
me om mijn eigen weg te vinden in de 
radiowereld.

Week na week kon ik nauwelijks 
wachten tot het einde van de week 
was aangebroken, want dat betekende 
dat ik weer naar Radio 9 Oostzaan 
mocht. Met een enorme dosis passie 
en nieuwsgierigheid leerde ik de fijne 
kneepjes van het vak. Elke stap die ik zette, 
elke minuut die ik doorbracht in de studio, 
bracht me dichter bij mijn droom.

Nu kijk ik met trots terug op mijn carrière, 
die me langs verschillende radiostations 
heeft geleid. Van Wild FM, Radio 
Royaal tot Radio Decibel - ik heb de 
kans gehad om te groeien en te bloeien 
in de radiowereld. Elk station heeft me 
waardevolle ervaringen en kostbare 
herinneringen geschonken.

Maar vandaag de dag ben ik vooral 
verheugd dat ik elke werkdag jullie stem 
mag zijn op de regionale zender NH 
Radio. Tussen 14.00 en 16.00 uur deel ik 
graag mijn liefde voor muziek, verhalen 
en verbinding met jullie allemaal. Het 
is prachtig om je te mogen vergezellen 
tijdens je middag, om je te laten lachen, 
nadenken en genieten van de beste 
muziek.

De kracht van radio is ongeëvenaard. Het 
heeft de unieke gave om mensen samen te 
brengen, ongeacht achtergrond, leeftijd 
of ervaring. Het verbindt harten en creëert 
een gemeenschap die elkaar omarmt. 
Het is nooit te laat om je weg naar de radio 
te vinden, om je stem te laten horen en je 
passie te delen.

Dus laten we samen genieten van de 
magie van radio. In de muziek, de verhalen 
en de momenten die ons verbinden. En 
laten we nooit vergeten dat het allemaal 
begon op Radio 9 Oostzaan, waar ik met 
warmte en dankbaarheid aan terugdenk.

Met liefde en muziek,

Nick Velderman

Foto: © Laurens Niezen Fotografie



In het hiernaast staande letterblok staan een aantal van onze sponsors opgenomen. 
De woorden staan van links naar rechts, van boven naar beneden, diagonaal of het 
omgekeerde hiervan. Onder het diagram vindt u de namen die in het letterblok zijn 
geplaatst. Streep de gevonden woorden door, de overgebleven letters vormen een zin, 
dit is de oplossing.

Stuur uw oplossing uiterlijk 8 oktober a.s. in een gefrankeerde envelop naar:
• Radio 9, Begoniastraat 8, 1511 ER Oostzaan,
• Óf mail naar: dick@radio9oostzaan.nl
Vermeld s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Burgemeester Marvin Polak zal op een zaterdagmiddag medio komende maand oktober 
via Radio 9 in het programma van 17.00 – 18.00 uur de trekking verrichten van deze 
puzzel en aan de gelukkige winnaars een aantal mooie prijzen toekennen. Uiteraard 
wordt de datum van deze puzzeltrekking bijtijds bekend gemaakt via onze website en 
Facebook pagina en via Nieuwsblad Oostzaan (Kompas).

En wat kunt u winnen…
1e prijs:
Een waardebon van € 75,--, te besteden bij één van onze sponsors.

2e prijs: 
Een waardebon van € 50,--, te besteden bij één van onze sponsors.

3e prijs:
Een waardebon van € 25,--, te besteden bij één van onze sponsors.

• Daarnaast zijn er vijf waardebonnen van € 10,-- beschikbaar gesteld door de firma 
Ruig Wild & Gevogelte, in te wisselen bij hun winkel aan het Zuideinde 235 in 
Oostzaan.

PRIJSPUZZEL
Vind de zin en win één van de mooie prijzen…

Voor onze donateurs is er dit jaar een extra waardebon van € 75,-- te verdienen 
die zal worden verloot onder de ingezonden, correcte oplossingen van onze 
donateurs. Dit geldt tevens voor nieuw aangemelde donateurs die vóór de 
prijstrekking hun donatie hebben overgemaakt.

😀😁😃😂
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Abbring Zondesign
Autobedrijf Welgraven
Bloemisterij van de Pol
Borrelz
Carteam Ton de Wit
Catering Expresse
Corinas Haar
Dirk Voet Makelaars
Druppelzorg
Haaker & Daas

Huid & Haar
Isabelle Mans
Kledingreparatie
Koninklijke Ruig
Korver Mode
Lekkere Dingen Bakker
Marco de Bakker
Nikitas groente en Fruit
Optiek Henk Bouw
Partyservice Oostzaan

Preeker Autoschade 
Remys Bistro
Restaurant Het Oosten
Rijwielhandel Dral
Rimaxx Reclame
Taxiservice A & O
Vonk Uitvaartzorg
Wals
Zaannotarissen
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Radio 9 heeft in 25 jaar heel wat 
burgemeesters en wethouders zien 
komen en gaan. Bij de start in oktober 
1998 was burgemeester Albert Moens 
net geïnstalleerd. Zeven burgemeesters 
(inclusief waarnemers) verder, is Marvin 
Polak burgemeester tijdens de festiviteiten 
rond het 25-jarig jubileum. Deze zeven 
burgemeesters en nog veel meer 
wethouders zijn in de afgelopen 25 jaar 
achter de microfoon van Radio 9 
aangeschoven. Voor het wekelijkse 
interview na de collegevergadering of 
om hun visie op de wereld en hun kijk 
op Oostzaan te geven in het programma 
‘Skuurpapier’.

Razende reporter José Goddard ging 
in gesprek met het college om hen te 
vragen naar hun ervaringen met de lokale 

radiozender. Aan tafel met Marvin Polak 
en wethouders Rosemarijn Dral,
Eelco Taams en Martin Wörsdörfer.
Twee geboren en getogen Oostzaners en 
twee buitenpoorters...

Wat vooral de buitenpoorters opviel was 
dat een relatief klein dorp als Oostzaan 
zo’n actieve radiozender met zoveel 
vrijwilligers heeft. De presentatoren gaan 
de gesprekken met passie aan en zijn 
breed geïnformeerd. Ze weten wat er in 
het dorp speelt en wat de luisteraar wil 
horen. Bovendien ligt het tempo lekker 
hoog. Soms is dat best pittig, vooral als je, 
zoals Martin Wörsdörfer, nog maar een 
jaar wethouder bent en bovendien ‘van 
buiten komt’. 

Het College en Radio 9…
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Marvin Polak is na zijn twee jaar als 
burgemeester al meer ingeburgerd in de 
Oostzaanse gemeenschap en beaamt 
de woorden van Martin. Hij kijkt altijd 
weer uit naar zijn driemaandelijkse uurtje 
‘Skuurpapier’ met Laura Posch en Jan de 
Waal. Serieuze onderwerpen, kritische 
vragen en toch voelt het altijd aan als een 
uurtje gezellig bijkletsen. Het geheim zit 
waarschijnlijk in de leuke afwisseling met 
de muzikale intermezzo’s, waarbij gasten 
hun eigen muziek meenemen. Marvin 
kijkt nu alweer uit naar de volgende 
bekendmaking van de uitslag van de 
Radio 9 puzzel, als hij de prijzen mag 
verloten onder de juiste inzendingen en 
dan de winnaars bellen en verrassen.

Als geboren en getogen Oostzaanse vindt 
Rosemarijn Dral het mooi om te zien dat 
haar dorp al 25 jaar een eigen radiozender 
heeft. Zij is trots op alle vrijwilligers die 
zich hier met zoveel passie en plezier 
voor inzetten. Naast het wekelijkse 
gesprek met het college en de nodige 
‘Skuurpapiertjes’ mocht zij ook regelmatig 
aanschuiven om inwoners bij te praten 
over de renovatie aan het Zuideinde en de 
Kerkstraat. Radio 9 heeft voor Oostzaners 
een enorme meerwaarde.

Nestor Eelco Taams is al sinds begin deze 
eeuw actief in de Oostzaanse politiek en 
maakte al snel kennis met Radio 9. “Een 
gezellige club met de uitstraling van een 
piratenzender in een keet op een plek 
die voor eeuwig het ‘Radio 9 terrein’ 
genoemd zal worden”. Hij memoreert 
de interviews met Chris Daemen, 
met rode wijn en nootjes. Het was 
bewonderenswaardig hoe Chris woekerde 
met de beperkte middelen om toch tot 

een goed programma te komen en dat bij 
de luisteraars te brengen.

Met de realisatie van het centrumplan en 
de nodige subsidies heeft Radio 9 
inmiddels een mooie nieuwe 
studioruimte. Investeringen die goed 
bleken te zijn voor de ontwikkeling van het 
radiostation. Er staat een lokale zender 
met een gevarieerd programma, verzorgd 
door veel vrijwilligers, onder leiding van 
de onvolprezen Nils Römer. Er zijn volop 
ambities voor de toekomst, waarin zij 
genoeg kansen zien om in samenwerking 
met anderen tot een omroep te komen 
die straks voldoet aan de eisen die de 
verplichte regionalisering met zich 
meebrengt. 

Wij zijn trots op Radio 9. Het is niet 
voor niets dat de gemeenteraad zonder 
enige discussie heeft besloten Radio 9 
opnieuw voor te dragen voor onze lokale 
zendmachtiging. 

Helaas is Chris Daemen ons veel te vroeg 
ontvallen. Een Zaandijker die als enige 
buitenpoorter ooit de Gouden Greep 
kreeg uitgereikt. Laten we ervoor zorgen 
dat zijn pionierswerk met succes ook na 
dit jubileum nog lang wordt voortgezet!

Namens het College van Oostzaan
(Marvin Polak, Rosemarijn Dral, Eelco 
Taams en Martin Wörsdörfer),

José Goddard
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Preeker
Autoschade

Zuideinde 124a, 1511 GJ Oostzaan  |  075 - 684 4616 / 06-201 112 41
preekerautoschade@gmail.com

CARTEAM
AUTOBEDRIJF TON DE WIT
Skoon1511 MV Oostzaan 
T (075)684 13 71 E info@autobedrijftondewit.nl
www.autobedrijftondewit.nl

Ilona Rozendaal & Linda Kooij
Dr. Snijderstraat 2b, 1511 VJ Oostzaan

Telefoon 075 684 01 72
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Isabelle Mans | 0644037063  

www.the1to1dietmetisabellemans.nl

Orthomoleculair Voedingsadviseur 

GRATIS  INTAKE

WIL JIJ JE LEEFSTIJL VERANDEREN DOOR 
GEZONDER TE ETEN, AF TE VALLEN EN JE 
FITTER TE VOELEN?

DAN HELP IK JE DAAR GRAAG BIJ!
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Radio is leuk. Radio is leerzaam.
Twaalf jaar terug kwam er bij mij op school 
een man langs genaamd Pim Hoffs. Onze 
maatschappijleraar had hem uitgenodigd 
om ons te leren over massacommunicatie; 
het onderwerp van die maand. Geen 
betere plek om met dat onderwerp te 
beginnen dan met de uitvinding van de 
radio, toch?
Mensen konden in een flits van een 
seconde weten wat er ver weg gaande 
was, nieuws spreidde zich als een 
vlammetje en bracht grote groepen 
mensen bij elkaar. Ik had er nog nooit 
echt bij stilgestaan en was eigenlijk wel 
nieuwsgierig naar hoe het vandaag de dag 
eraan toe ging…

Voor ik het wist was ik uitgenodigd 
om samen met Pim een programma te 
beginnen bij de lokale radio in Oostzaan, 

Radio 9 – ‘Jong op Negen’, iedere 
donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur. 
Een programma gefocust op plezier, 
hippe muziek en het aantrekken van de 
jongeren. 

Nu mocht ik zelf toen een (super hippe) 
tiener zijn, maar ik wist niks van het 
maken van radio! Pim had wel al ervaring 
als DJ, maar dit was ook zijn eerste keer 
met een jongerenprogramma. Samen 
met Pim, zijn neef Mike en nichtje Jill 
begonnen wij met onze eerste show. Zes 
CD-spelers, twee computers, honderden 
knopjes en geen idee wat we aan het doen 
waren. Wat een chaos! Hoe delen we 
onze tijd in? Wat voor nieuws moeten we 
voorlezen? Daarbij hadden we allemaal 
een andere muzieksmaak, dus we wisten 
niet wat we voor onze luisteraars moesten 
afspelen! Daar zaten we dan; Mike, Jill 

Jong Op Negen –
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en ik. Voor de eerste keer stotterend 
en verlegen achter de microfoon. Hoe 
houden we dat twee uur vol…? Gelukkig 
nam Pim het initiatief en al gauw leerden 
we van hem vele trucjes en technieken 
die nodig zijn om een lekker vloeiend 
programma te presenteren. 

Binnen een paar uitzendingen hadden 
we onze flow gevonden. Jill, Mike en 
ik speurden naar populaire muziek en 
nieuwtjes, terwijl Pim het begin vol-knalde 
met tunes. We moesten die tijd alles nog 
apart op CD’s branden of op een klein 
USB-tje zetten, waar net aan een paar 
nummers op pasten, dus we renden de 
hele tijd heen en weer van het kantoor 
naar de DJ-booth om zo het programma te 
vullen. Beetje chaotisch, maar wel leuk!
Al snel kwam ik over mijn microfoon-
angst heen en voor ik het wist had Pim mij 
permanent voor het tweede uur achter 
de knoppen gezet. Het ging geslaagd. 
We werden steeds beter om onze niche 
te vinden en de samenwerking tussen ons 
was strak. Op een dag werd ik zelfs voor 
de eerste keer herkend door een lokale 
moeder die blijkbaar elke donderdagavond 
naar ons luisterde. Nou zou ik liegen als ik 
zeg dat dat niet goed voelde!
Voor het eind van het jaar waren wij alle 
vier helemaal in ons element en het zag 
ernaar uit dat ’Jong op Negen’ hier niet 
voor de korte termijn zou zijn.

Wat een tijd om bij de radio te werken. 
Binnen een paar maanden waren we 
overgestapt van CD’s naar alleen nog 
USB en SD-kaarten. Wat makkelijk! Nu 
hadden we onze hele bibliotheek van 
duizenden nummers gewoon in onze zak 

zitten. Niet meer constant tillen met volle 
mappen. Geen uren meer spenderen aan 
het branden van muziek. Zelfs de laatste 
nieuwtjes konden we gewoon van onze 
mobieltjes aflezen in plaats van alles te 
moeten uitprinten! Alles liep op rolletjes 
en mettertijd stapte Pim steeds meer 
naar achter en liet de jongeren hun eigen 
ding doen. Twee uur was niet eens lang 
genoeg meer! Met ons 4de lid Nina konden 
wij allemaal net aan een half uur de DJ 
uithangen en de tijd flitste voorbij. Wij 
mochten leuke evenementen bijwonen, 
zoals de ‘Nacht van Oostzaan’; met 
interviews en live uitzendingen vanaf de 
DJ booth. Bezoek van de lokale sportclubs 
en artiesten. Het leukste was onze 
bijdrage aan 3FM Serious Request: onszelf 
een hele nacht opsluiten in een container 
op het Kerkplein voor het goede doel! Die 
nacht ging met al het plezier snel voorbij. 
Het plein zat vol met blije mensen, wij 
hadden de muziek en de donatiebox was 
goed gevuld!

Het programma ontwikkelde zich 
fantastisch…
We hadden onze vaste leden, maar daarbij 
kregen we vaak bezoek van onze vrienden 
en andere jongeren in de buurt, dus onze 
studio was (en is!) meestal een dolle 
boel! Na nog een jaar tilde Pim zijn eigen 
DJ-carriere ook van de grond. Superhard 
knallen op feestjes en evenementen! 
Lange dagen, lange nachten en altijd 
op zoek naar de volgende stap. Dit 
kwam goed uit; volgens Pim waren wij 
er helemaal klaar voor om het compleet 
zelf te doen en ik werd de officiele 
programmaleider.

ontstaan en hoe het verder ging…
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Samen met Mike en Nina is ‘Jong op 
Negen' nu helemaal 100% echt JONG! 

Tijd vliegt als je lol hebt. Mike is 
ondertussen aangenomen bij de Marine 
en is vaak op zee. Nina is ook druk met 
haar werk en opleiding. Leden komen 
en gaan, maar het programma gaat stug 
door! Bram kwam bij de club en had een 
idee voor de volgende stap voor de show. 
Hij nam zijn laptop mee en we startten een 
hele livestream met camera en chat; nu 
konden we echt direct in contact zijn met 
onze luisteraars. Fans kwamen met hun 
eigen verzoeken en ideeën. Themafeestjes 
zoals Halloween, Kerst en Pyjama-party’s 
maakten het allemaal nog leuker. Je wist 
en weet nooit wat je de volgende keer ziet!

Zo is het nu nog steeds…
Samen met Mike, Bram en onze nieuwste 
lid Sonja doen wij elke donderdagavond 
even niets anders dan lekker chillen met 
onze luisteraars. 
Ik ben nu zelf ook niet de jongste meer, ik 
vierde afgelopen jaar mijn 30ste verjaardag, 
en kan bijna niet geloven dat ik al zo lang 
van mijn woonplaats Edam naar Oostzaan 
kom op een plekje waar er leuke mensen 
zijn, goeie muziek draait en het altijd 
gezellig is. 

En zo blijven wij Jong... op Negen!

Tim Koopmeiners

Jong op Negen – Tim, Bram, Mike en Sonja

Jong Op Negen – ontstaan en hoe het verder ging…
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Mijn naam is Sjaak Visser en ik ben sinds 
medio maart 2023 de nieuwe dominee 
en ‘de pionier’ van de Grote Kerk in 
Oostzaan. Vrijwel wekelijks ben ik op de 
zondagochtend van 09.00 – 10.00 uur te 
beluisteren via Radio 9 in de opgenomen 
uitzending van de kerkdienst vanuit de 
Grote Kerk in Oostzaan, van de week 
daarvoor, verzorgd door de Protestantse 
Gemeente Oostzaan.

Ik ben wekelijks op vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur in de Grote Kerk 
aanwezig. Je kunt me daar ontmoeten 
voor een luisterend oor, wanneer je ergens 
mee zit, wanneer je wilt brainstormen hoe 
je meer van je leven kan maken, wanneer 
je een vraag hebt over geloof of over iets 
waar je in vastgelopen bent, of wanneer je 
een plannetje voor de kerk hebt en dat met 
mij wil delen. 

Het is dus eigenlijk een soort spreekuur... 
Naar de dokter ga je wanneer je je ziek 
voelt, naar de dominee kun je gaan 
wanneer je over iets van je leven en wat 
je bezighoudt wil spreken. Het gaat dan 
over hoe je op een realistische en positieve 
manier met vertrouwen en moed in het 
leven kunt staan. Iedereen is welkom en er 
hoeft van tevoren geen afspraak gemaakt 
te worden. 

De kerk is op vrijdagochtend open om 
even stil te zijn en een kaarsje te branden, 
en in het BJC is er koffie en thee. 
Ik heb mijn ontvangstkamer achter in de 
kerk en daar kan ik dan ieder ontmoeten. 
Wanneer ik niet in mijn kamer ben, dan 
ben ik in het BJC te vinden. Weet je 

hartelijk welkom om een keer langs te 
komen.

Naast gemeentepredikant ben ik ook 
pionier van de pioniersplek ‘Samen-leven 
in Oostzaan.’ Van daaruit willen we, 
los van alle traditionele kaders, nieuwe 
verbindende en verdiepende activiteiten 
organiseren in Oostzaan. We gaan dat 
doen in samenwerking met andere clubs 
en organisaties in het dorp. 

Voor het komend seizoen staan er enkele 
activiteiten in de planning. Zo denken we 
aan een pop-up popkoor onder leiding 
van een inspirerende dirigent. Drie keer 
met elkaar oefenen en dan een heel 
leuk, gezellig en inspirerend optreden 
in de Grote Kerk. Ook denken we aan 
een driemaandelijkse crea-kerk met 
creatieve activiteiten, afgesloten met een 
verbindende viering. 

Rond Kerst zal de Grote Kerk en het dorp 
in het teken staan van kerststallen. 
Wanneer je met één van deze kortdurende 
projecten mee wilt doen, dan kun je je bij 
mij melden. 
Ik zie uit naar een mooie en inspirerend 
periode in Oostzaan en ik verheug me 
op een verdere, fijne samenwerking met 
Radio 9.

Ds. Sjaak Visser
06-23307123 - predikant@pknoostzaan.nl

Een open deur in een open kerk…
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Zuideinde 119 A 1511 GC - Oostzaan
075 - 684 0151
www.dirkvoet.nl
info@dirkvoet.nl

E-mail: j.j.welgraven@autoswelgraven.nl 

Welgraven 
Zuideinde 209 

1511 GE Oostzaan
Tel: 075 - 684 45 51

Mobiel: 06 - 532 122 41
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Taxiservice
075 - 684 1522
Mobiel 06-22 28 27 24

 Particulier vervoer
 Zakelijk vervoer
 Schiphol vervoer
 Prijsopgaven mogelijk

A&O

Winkelcentrum Klaverweide 34, 1511 XW Oostzaan
T. 075 - 684 42 09 / 684 57 90
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In deze tijd met zoveel verschillende 
andere media zoals streamingdiensten, 
internetradio en de vele digitale radio-
zenders een hele prestatie.

Bijna vanaf de eerste dag ben ik betrokken 
geweest bij Radio 9. Eerst gewoon gezellig 
aangeschoven bij Jaap die toen nog 
het programma ‘Hollands Keurmerk’ 
presenteerde, maar al vrij snel werd ik 
door Chris gevraagd het programma over 
te nemen omdat Jaap ermee ging stoppen. 
Daar heb ik wel goed over na moeten 
denken want ik was zo verlegen, en dan 
achter een microfoon gaan zitten… Dat 
was wel eng. Toch heb ik de stap gezet en 
ben ‘Hollands Keurmerk’ gaan maken, 
al die jaren met super-veel plezier. Iedere 
zondagmiddag van 12.00 – 14.00 uur, 
bijna altijd live - want een programma 
opnemen, dat was niet mijn ding.

In de loop van de tijd ging ik steeds 
meer doen bij Radio 9, waarvan veel 
dingen achter de schermen. Denk 
bijvoorbeeld aan een stukje techniek, 
samen met Ric Walters om te zorgen 
dat de zender in de lucht blijft, muziek 
verzamelen en uitzoeken voor de non-
stop uren, maar iets later ook een klein 
stukje redactiewerk. Daarbij moet je 
dan denken aan het uitzoeken van de 
binnengekomen persberichten die via 
e-mail binnenkwamen. Je kunt het je bijna 
niet voorstellen in deze tijd, maar in de 
oude studio op het Zuideinde beschikten 
we niet over internet, dus ook zoiets 
eenvoudigs als e-mail hadden we niet in de 
studio. Dat moest allemaal vanaf huis.
Ook de internetstream van Radio 9 is 
jarenlang vanuit de meterkast van mijn 
eigen woning te horen geweest. 

25 Jaar Radio 9! - dat verdient een felicitatie… 
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In de afgelopen jaren zijn er ook heel wat 
locatie-uitzendingen geweest waar ik vaak 
mijn bijdrage aan leverde. Denk aan de 
Dam tot Damloop vanuit de Meyn tent, de 
Radio 9 Zomertruck en de Radio 9 BBQ. 
Iedere keer weer een hele uitdaging om 
met een groepje vrijwilligers dit live op de 
zender te krijgen.

Tussendoor ook nog een paar jaar het 
middagprogramma ‘De Jukebox’ 
gemaakt, samen met Chris. Hij stelde de 
muziek samen en ik praatte de plaatjes 
aan elkaar. Niet helemaal mijn ding want 
het programma draaide in de middag, 
dus dat werd opnemen geblazen. Maar 
vooruit, alles voor de luisteraars zullen we 
maar zeggen.

Na zo’n 17 jaar Radio 9 heb ik het besluit 
genomen te stoppen. Niet omdat het 
niet leuk meer was, integendeel. Ik heb al 
die jaren met veel plezier deel uit mogen 
maken van een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Maar in deze hobby ging 
meer en meer tijd zitten. 
Tijd die ik ook aan andere dingen wilde 
besteden. Tijd dus om het stokje over te 
geven. 
Je moet stoppen op je hoogtepunt. 

Maar wie weet, horen jullie mij ooit nog 
wel eens op de zender. Ik sluit niets uit…

Rodney Deurhof

Radio 9 en ik…
“Radio 9 Oostzaan, goedemiddag – u 
spreekt met Rodney”.
“Goedemiddag, met Laura Posch, ook uit 
Oostzaan; ik hoorde via de radio dat jullie 
vrijwilligers/medewerkers zoeken…”

En zo begon op een mooie zondagmiddag 
begin april 1999, mijn ‘carrière’ bij Radio 9 - 
met een enkel telefoontje…

Rodney gaf al snel de hoorn over aan Chris 
Daemen en we raakten gelijk in gesprek; 
d.w.z. Chris begon direct met vragen 
stellen en ik met hierop zo goed mogelijk 
te antwoorden. En we eindigden met 
“nou, kom dan komende zaterdagmiddag 
eens langs om kennis te maken”.
Aldus gebeurde…
Ik kwam langs in de studio in de Zuid voor 

een kennismaking en ben daarna eigenlijk 
nooit meer weg geweest. Kortom, we 
hadden (en hebben) duidelijk een ‘klik’, 
Radio 9 en ik…

Ik gaf in mijn kennismakingsgesprek die 
zaterdagmiddag met Chris aan dat ‘ik 
eigenlijk wel iets (een programma dus) 
met Cabaret wilde gaan doen – dit omdat 
het genre Cabaret al zo lang als ik mij kon 
heugen mijn grote hobby was (en is).

“Nou, dan zal je zelf voor de nodige 
muziek en conferences moeten zorgen, 
want die bezitten we hier niet bij Radio 9. 
En natuurlijk zal je ook zelf ‘je techniek en 
je babbel’ moeten verzorgen. Heb je een 
beetje verstand van techniek en een beetje 
vlotte babbel?”
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“Nou, dat zal natuurlijk moeten blijken, 
maar ik denk het wel.” Chris reageerde 
toen op dit, in zijn ogen, wel heel sterke 
zelfvertrouwen met hoog opgetrokken 
wenkbrauwen en een simpel “oh, nou de 
tijd zal het leren”…

En de ‘tijd heeft het geleerd’…
De zaterdagmiddag daarna begon mijn 
radio-opleiding bij Chris en hij had hier 
eigenlijk zoveel vertrouwen in dat hij mij al 
twee zaterdagmiddagen verder zelf achter 
het mengpaneel zette, met de opmerking 
“nou, ga je gang – dit kun jij wel, ik heb er 
in ieder geval alle vertrouwen in…”.
Maar hij bleef wel achter mij zitten, hoor 
– klaar om in te grijpen als het fout zou 
gaan. Dat toch weer wel…

Die zomer van 1999 werd mijn radio-
opleiding door Chris voortgezet en 
soms stevig aangepakt, waarbij een 
verontwaardigde blik en zo af en toe een 
tik op mijn vingers echt geen uitzondering 
waren. Maar ik heb héél veel geleerd van 
Chris, die zomer, en ik ben hem daar nog 
altijd enorm dankbaar voor. Technisch 

inzicht in het medium radio zelf, schuiven 
achter het mengpaneel, presenteren 
van allerlei nieuws en natuurlijk ook de 
speciale interviewtechniek die je nodig 
hebt voor een radioprogramma. Dat alles 
kwam aan bod, die zomer.

Op 1 september 1999 mocht ik toen 
startten met mijn eigen wekelijkse 
programma ‘Haal het Doek maar op!’ 
– een cabaretprogramma van- en door 
Laura Posch. Iedere zondagmiddag in de 
winterprogrammering, van 17.00 – 18.00 
uur. Live op de zender!
Tot op heden loopt dit programma nog 
steeds bij Radio 9 en nog steeds op de 
zondagmiddag van 17.00 – 18.00 uur. 
Maar helaas niet meer live, want dat 
redt mijn gezondheid niet meer. De 
computer helpt mij nu een handje en 
daartoe hebben we zo langzamerhand 
nu in totaal zo’n 5400 cabaretliedjes en 
–conferences in de computer gezet. Het 
speciale computerprogramma bepaalt per 
uitzending zelf wat er uitgezonden wordt 
– telkens twee liedjes, gevolgd door een 
conference. De computer rekent zelf uit 

Radio 9 en ik…
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hoeveel nummers er die uitzending nodig 
zijn en zet ze vervolgens op volgorde in het 
afspeelprogramma, compleet met leuke 
jingles tussendoor. Ja, ja – de techniek 
staat tegenwoordig bijna voor niets…

Maar dat ik mijn cabaretprogramma niet 
meer live doe, wil niet zeggen dat ik geen 
programma’s meer maak voor Radio 9; 
integendeel zelfs…

Samen met Jan de Waal produceer 
en presenteer ik wekelijks het ludiek- 
informatieve programma ‘Skuurpapier’ 
– iedere zondagmiddag van 
14.00 – 15.00 uur bij Radio 9 en met 
een herhaling op de woensdagavonden 
daarna van 19.00 – 20.00 uur. In 
‘Skuurpapier’ ontvangen we vrijwel 
iedere aflevering vertegenwoordigers 
van de Oostzaanse politieke partijen, 
de Oostzaanse wethouders en 
burgemeester, vertegenwoordigers vanuit 
Provinciale Staten en ‘ons’ Waterschap, 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Ook andere, voor 
Oostzaan maatschappelijk belangrijke 
personen en onderwerpen krijgen met 
regelmaat een podium in ‘Skuurpapier’.

Met Jan de Waal heb ik in de afgelopen 25 
jaar ook een aantal andere programma’s 
voor Radio 9 gemaakt, zoals b.v. ‘Classique 
à la Carte’ op de zondagavonden en 
allerlei speciale interviews met Oostzaners 
en niet-Oostzaners. Ook hebben 
we samen, op verzoek van Chris, de 
Donateursactie opgezet en natuurlijk, niet 
te vergeten, het Radio 9 MagaZine.

Op de vrijdagochtenden presenteer ik 
tegenwoordig live van 09.00 – 12.00 uur 
samen met Wim de Boer, Dirk Taams, 
Hans Admiraal, Jaap Westerneng en 

Jan de Waal de goed beluisterde 
vrijdagochtend-versie van het programma 
‘Daar is de Koffie’ met veel lokale en 
regionale informatie, lekker muziek 
en ‘spannende en soms uitdagende’ 
onderwerpen.

Andere takken van mijn vrijwilligers-
werkzaamheden voor Radio 9 zijn het 
Public Relations Team en de Redactie van 
het Radio 9 MagaZine.
Samen met Dick de Boer, Nico Stet, Nils 
Römer, Sjef Otten en Hans Trampe zorg ik 
voor de broodnodige Public Relations rond 
en voor Radio 9, o.a. het binnenhalen en 
bedenken van reclameboodschappen, het 
‘in de markt zetten’ van Radio 9 binnen 
en buiten Oostzaan en het up-to-date 
houden van onze website
www.radio9oostzaan.nl

Het Redactieteam van Radio 9 bestaat 
momenteel uit Laura Posch, Milou 
Mulder, Jack Woestenberg-van Dalen en 
Joop Koekkoek en Sjef Otten (onze beide 
grafische ontwerpers en vormgevers) en 
Dick de Boer en Nico Stet, waarbij Dick en 
Nico dan weer de advertentie acquisitie 
voor hun rekening nemen.

Kortom, er is voor mij nog steeds genoeg 
te doen binnen- en voor Radio 9 en dat is 
in de loop van de afgelopen 25 jaar alleen 
nog maar toegenomen.

Vandaar dat ik dan ook met een gerust 
hart kan stellen “Radio 9, meer dan zo 
maar een hobby…!”

Laura Posch

http://www.radio9oostzaan.nl
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• Abbring De Interieurspecialist, Oostzaan
• Albert Heijn - Lindeman, Oostzaan
• A&O Taxiservice, Oostzaan
• Autobedrijf Welgraven, Oostzaan
• Bloemisterij Van de Pol, Oostzaan
• Borrelz, Oostzaan
• Carteam Autobedrijf Ton de Wit, Oostzaan
• Corina’s Haarmode, Oostzaan
• Dirk Voet Makelaars, Oostzaan
• Druppelzorg B.V., Zaandam
• Erix Massage Therapie, Oostzaan
• Haaker & Daas Verzekeringen en 

Hypotheken, Zaandam
• Henk Bouw Optiek, Oostzaan
• Huid & Haar, Oostzaan
• Installatiebedrijf Wals, Zaandam
• Isabelle Mans - The 1:1 Diet
• Kledingreparatie + Stomerij, Oostzaan
• Korver Mode, Oostzaan
• Lekkere Dingen Bakker, Oostzaan

• Lunch & Catering Expresse Zaanstreek, 
Oostzaan - Zaandam

• Marco Spinder, Oostzaan. Uw warme 
bakker aan huis

• Nieuwsblad Oostzaan
• Party Service Oostzaan, Oostzaan
• Preeker Autoschade, Oostzaan
• Remy’s Bistro, Zaandam
• Restaurant Het Oosten - Fine Asian Cuisine, 

Oostzaan
• Rijwielhandel Dral Oostzaan en Landsmeer
• Rimaxx Reclame, Zaandam
• RS Watersport, Zaandam
• Ruig Wild en Gevogelte b.v., Oostzaan
• Touringcarbedrijf Hellingman & Zn., 

Zaandam
• Vonk Uitvaartzorg, Oostzaan
• Zaannotarissen, Zaandam, Wormerveer 

en Assendelft 

En zij allen steunen Radio 9 Oostzaan…

Van de redactie…

… vervolg van pagina 2

Er staat een nieuwe mediawet in de stijgers waarbij de 
vraag is in hoeverre dat ons (de lokale omroepen en dus ook 
Radio 9) treft. Daarop zullen we ons moeten voorbereiden, 
concentreren en de vinger aan de pols houden. We 
zullen er niet aan ontkomen in te spelen op alle nieuwe 
ontwikkelingen.

Alles is in beweging; ook de Gemeente Oostzaan is onderdeel 
geworden van een andere kijk op de toekomst. Blijven we 
zelfstandig, gaan we fuseren en met wie dan wel? Zijn er 
andere opties? Ook Radio 9 kan bij deze discussie niet afzijdig 
blijven. Deel uitmakend van de haarvaten zullen we ons 
laten leiden door wat zich in-, maar ook buiten Oostzaan met 
betrekking tot dit alles afspeelt.

Luisteren naar wat de inwoners van ons dorp willen en hun 
mening verwoorden. Antwoorden vinden. Er wacht ons een 
grote taak en Radio 9 is daarbij niet weg te cijferen…

Wij gaan op voor de
     volgende 25 jaar…
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Altijd dichtbij 
U kunt bij ons terecht in 
3 passeerlocaties: een in 
het hartje van Zaandam, 
een langs de prachtige 
Zaan in Wormerveer en 
een in de watertoren van 
Assendelft, waar u een 
fantastisch uitzicht heeft 
over deze mooie streek.

Fullservice
Onze twee notarissen, 
Vincent Bos en Rik Jacobs, 
worden ondersteund door 
een team van kandidaat- 
notarissen, notarieel juristen 
en medewerkers. Samen 
vormen we een team van 
29 specialisten die u op 
ieder notarieel rechtsgebied 
kunnen adviseren.

Helder
Zaannotarissen is 
on  af hankelijk, betrokken, 
betrouwbaar, open, 
klantgericht. En daarbij 
staat vooral helderheid 
in duidelijke adviezen bij 
ons centraal. Omdat wij 
weten dat u dat belangrijk 
vindt. En wij net zo goed.

Zaannotarissen is het bekendste en grootste notariskantoor in de Zaanstreek. 
Ontstaan uit meerdere gerenommeerde Zaanse notariskantoren zijn wij diep 
geworteld in de Zaanse samenleving. 

Zaandam
Provincialeweg 126
1506 ME Zaandam

Wormerveer
Zaanweg 66
1521 DM Wormerveer

Assendelft - Watertoren
Communicatieweg Oost 12-9h
1566 PK Assendelft

075 – 681 80 80
info@zaannotarissen.nl 
www.zaannotarissen.nl

Wij zijn
helemaal 
thuis in de 
Zaanstreek.

GEWOON ZAANS GEWOON GOED

Altijd dichtbij 
U kunt bij ons terecht in 
3 passeerlocaties: een in 
het hartje van Zaandam, 
een langs de prachtige 
Zaan in Wormerveer en 
een in de watertoren van 
Assendelft, waar u een 
fantastisch uitzicht heeft 
over deze mooie streek.

Fullservice
Onze twee notarissen, 
Vincent Bos en Rik Jacobs, 
worden ondersteund door 
een team van kandidaat- 
notarissen, notarieel juristen 
en medewerkers. Samen 
vormen we een team van 
29 specialisten die u op 
ieder notarieel rechtsgebied 
kunnen adviseren.

Helder
Zaannotarissen is 
on  af hankelijk, betrokken, 
betrouwbaar, open, 
klantgericht. En daarbij 
staat vooral helderheid 
in duidelijke adviezen bij 
ons centraal. Omdat wij 
weten dat u dat belangrijk 
vindt. En wij net zo goed.

Zaannotarissen is het bekendste en grootste notariskantoor in de Zaanstreek. 
Ontstaan uit meerdere gerenommeerde Zaanse notariskantoren zijn wij diep 
geworteld in de Zaanse samenleving. 

Zaandam
Provincialeweg 126
1506 ME Zaandam

Wormerveer
Zaanweg 66
1521 DM Wormerveer

Assendelft - Watertoren
Communicatieweg Oost 12-9h
1566 PK Assendelft

075 – 681 80 80
info@zaannotarissen.nl 
www.zaannotarissen.nl

Wij zijn
helemaal 
thuis in de 
Zaanstreek.

GEWOON ZAANS GEWOON GOED



56

Wilt u een feestje geven, ook dat is bij ons mogelijk.
De ruimte is af te huren voor feesten en partijen.

Lunch en diner vanaf 20 personen.
Zalig en rustgevend terras aan vaarwater.

Weerpad 2 | 1504 NX | Zaandam | 06 - 4613 7576
www.remysbistro.nl


